
 
 

 
Volg mij 
Michaël, de vier weken na 29 september, horen wij in het epistel 
de oproep van Michaël om hem te volgen. Het klinkt als een bazuin die alle 
mensen zou willen bereiken. Wie oren heeft, die hore! In onze tijd is het 
volgen van iets of iemand verbonden met moeilijkheden. Aan de ene kant 
leidt het volgen van een bepaalde wereldbeschouwing of denkrichting vaak 
tot een beperkt blikveld waardoor diegenen die ‘volgen’ tegenover hen 
komen te staan die ‘niet volgen’. En beiden zijn overtuigd van de juistheid van 
hun perspectief. Overal zien we hoe dit omgaan met ‘de waarheid’ tot de 
meest afschuwelijke en destructieve impulsen leidt. 
Aan de andere kant is de mensheid gevoelig voor het volgen van “iets” of het 
nou geluk of geld of macht of juist iets vaags is: volg je hart, volg je gevoel. 
Er is een ander soort volgen mogelijk, in de muziek bijvoorbeeld komen we dit 
tegen. We volgen een muzikaal thema: hoe het zich manifesteert, verdwijnt, 
weer terugkomt, metamorfoseert. Of we volgen een individuele toon: hoe 
deze in de ruimte verschijnt, aanzwelt en weer verdwijnt. Het vraagt 
aandacht, openheid, terughouding, de bereidwilligheid om de eigen 
zielenkrachten in te zetten opdat ‘het’ zich openbaren kan. 
Wanneer we ‘de waarheid’ willen volgen, dan vraagt dat hetzelfde van ons. 
Zodra we menen de waarheid te bezitten, zijn we hem allang weer kwijt. 
Want de waarheid is niet een ding, maar een wezen. Een wezen dat zich op 
vele wijzen (in iedere biografie klinkt zijn stem anders) en op allerlei 
momenten openbaren kan, wanneer we bereid zijn het te volgen. Ik ben de 
waarheid, zo spreekt Christus. Michaël roept ons op om hem te volgen, want 
waar hij heen leidt, is naar de levendige waarheid, is naar Christus. Een 
waarheid die niet beperkt of gevangen maakt, maar vrijmaakt. 
 
Adam Ricketts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Mensenwijdingsdienst 
 
Zondag Let op! vanaf 3 september om 10.30 uur 
Niet op 17 september, 5 november, 10 december 
Op Scorlewald alleen op 17 september, 5 november en 
10 december om 10.15 uur 
 
Donderdag Om 10.00 uur (niet op donderdag 9 november) 
 
Vrijdag 29 september om 10.00 uur 
 
Feesttijden 
Triniteit 23 juli tot en met 28 september 
Michaël 29 september tot en met 28 oktober 
Triniteit 29 oktober tot en met 2 december 
 
Evangelielezingen in de Mensenwijdingsdienst 
Triniteit 
27 augustus Markus 7, 31-37 Genezing van een doofstomme 
3 september Lukas 10, 1-20 Uitzending van de zeventig 
10 september Lukas 17, 5-37 Sterking van het geloof 
17 september Mattheüs 6,14-34 Uit de Bergrede 
24 september Lukas 7, 11-17 Opwekking jongeling te Naïn 
 
Michaël 
29 september Mattheüs 22, 1-14 Koninklijke Bruiloft 
1 oktober Mattheüs 22, 1-14 Koninklijke Bruiloft 
8 oktober Brief Efeziërs 6: 10-19 Geestelijke Wapenrusting 
15 oktober Openbaring 12: 1-18 De Vrouw, de Draak en Michaël 
22 oktober Openbaring 19: 1-16 De Witte Ruiter 
 
Triniteit 
29 oktober Openbaring 3: 1-6 Sardes 
5 november Openbaring 3: 14-22 Laodicea 
12 november Openbaring 1: 9-22 De Mensenzoon 
19 november Openbaring 21 Het Nieuwe Jeruzalem 
26 november Openbaring 22: 13-21 Alpha en Omega 
 
Liederen in de Mensenwijdingsdienst 
Triniteit Gij zijt de bron van alle bestaan, God is liefde 
Michaël Laten wij afleggen de werken der duisternis, God is liefde 
Triniteit Groot en vol wonderen, God is liefde 
 
 
 
 
 



De zondagsdienst voor de kinderen 
 
De kinderdienst op zondag is gericht op kinderen vanaf 7 jaar. Het biedt opgroeiende 
kinderen de mogelijkheid om hun inherente religieuze gevoelens een plek te geven in 
het leven. In het innerlijke leven van jonge kinderen leeft het gevoel van verbondenheid met 
een groter geheel, waarin ze vol vertrouwen, dankbaarheid en eerbied staan. Naarmate het 
kind ouder wordt, ontwikkelen deze kenmerkende eigenschappen zich echter minder 
vanzelfsprekend. De kinderdienst streeft ernaar een ruimte te zijn waar kinderen deze  
kunnen ervaren en verder kunnen ontwikkelen. De kinderdienst heeft geen 
ander doel dan dit. Als u vragen heeft over praktische en inhoudelijke beleving aspecten 
van de kinderdienst, sta ik altijd tot uw beschikking. 
Adam Ricketts 
 
Elke tweede en vierde zondag van de maand is er voorafgaande aan de 
kinderdienst een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders. 
Aanvang 09:30u. Daarna wordt de dienst voor de kinderen van 7 jaar en 
ouder gehouden om 10:00u. Soms wordt er een extra kinderdienst gehouden in verband 
met een bepaalde dienst. 
 
Data: 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 12 en 26 november, 
10 en 25 december 
 
Voor vragen over deelname graag contact opnemen met Adam Ricketts 
tel. 0642588147 (A.J.Ricketts@proton.me) 
 
Evangelielezingen in de zondagsdienst voor de kinderen 
Zondag 10 september Lukas 17, 5-11 
Zondag 24 september Lukas 11, 7-17 
Zondag 8 oktober Mattheüs 22, 1-14 
Zondag 22 oktober Openbaring 12, 1-18 
Zondag 12 november Openbaring 1, 9-22 
Zondag 26 november Openbaring 21, 1-5 
 
Liederen Zondagsdienst voor de kinderen 
10 en 24 september Nu draagt het zaad in de akker vrucht 
8 en 22 oktober Onoverwinnelijk sterke held 
12 en 26 november Weest Gij een leidster boven mij 
 
Mededelingen uit het convent 
 
Woord van dank 
Op deze plaats wil ik een hartelijk woord van dank uitspreken, ook namens 
Caroline, voor de genereuze vakantiebijdrage die de gemeente heeft gedaan. 
Het stelde ons in staat om samen naar Engeland en Wales te reizen (onder 
meer om mijn moeder te bezoeken) en daar wat rond te reizen en te wandelen. 
Het is heel fijn om weer in het ‘moederland’ te zijn geweest en nieuwe krachten 
op te doen voor het komende jaar. Dank! 



Ministreren (Inleiding en oproep) 
De mensenwijdingsdienst is een samenwerking tussen de geestelijke en de 
gemeente waarbij de ministranten als vertegenwoordigers van de gemeente 
aanwezig zijn. Zonder de ministranten mag de dienst niet plaatsvinden. Een 
betrekkelijk kleine groep heeft tot nu toe trouw en toegewijd deze belangrijke 
taak volbracht. Nu is het essentieel dat deze groep vanuit de gemeente 
versterking krijgt om de ‘werklast’ te verdelen. Wellicht denkt men dat het 
ministreren te spannend is, te verheven om daar een bijdrage aan te leveren. 
De eerste paar keer is spannend maar ook een zeer dankbare aangelegenheid 
en het kan geleerd worden. Op zondag 3 september zal er een inleiding 
gehouden worden over het ministreren met gelegenheid om vragen te stellen 
en aan te melden voor de ministrantencursus om ‘het vak’ te leren! 
Adam Ricketts 
 
Afwezigheid Adam Ricketts 
Adam Ricketts is afwezig van 25 tot en met 27 september en 20 tot en met 22 
november in verband met de synode. In noodgevallen te bereiken op 
0642588147 
 
Adam Ricketts is afwezig in verband met retraite van 6 tot en met 11 
november. In noodgevallen kan er via Obe Bootsma contact gelegd worden 
met een geestelijke. 
 
Bijeenkomsten  
 
za 2 september  werkochtend kerk 
zo 3 september  inleiding ministreren 
do 7 september  open gesprek 
za 9 september  open monumentendag 
di 12 september  lezen voor de gestorvenen 
do 14 september  gespreksgroep Johannesevangelie 
zo 17 september  mensenwijdingsdienst op Scorlewald om 10.15 
zo 24 september  gesprek over de mensenwijdingsdienst 
wo 27 september  Rondom het Sterven I 19:30 uur 
do 28 september  gespreksgroep Johannesevangelie 
vrij 29 september  Michaël (dienst 10 uur.) 
zo 1 oktober   inhoud nav Michaël 
do 5 oktober   open gesprek 
za 7 oktober   werkochtend kerk 
zo 8 oktober   zingen na de mensenwijdingsdienst 
di 10 oktober   lezen voor de gestorvenen 
do 12 oktober  gespreksgroep Johannesevangelie 
wo 25 oktober  Rondom het Sterven II 19:30 uur 
do 26 oktober  gespreksgroep Johannes evangelie 
zo 29 oktober   gesprek over de mensenwijdingsdienst 
do 2 november  gespreksgroep Johannesevangelie 
zo 5 november  mensenwijdingsdienst op Scorlewald om 10:15 



di 14 november  lezen voor de gestorvenen 
wo 22 november  Rondom het Sterven III 19:30 uur 
do 23 november  gespreksgroep Johannesevangelie 
zo 26 november  gesprek over de mensenwijdingsdienst 
zo 3 december  1e Advent (Adventstuin om 15:30) 
 
Toelichting op het programma 
Johannesevangelie 
Sinds het begin van januari heeft een groep mensen zich gewijd aan het 
verdiepen van hun begrip van het evangelie van Johannes. Gedurende deze 
periode hebben talloze verrijkende discussies plaatsgevonden, die licht 
wierpen op de uitgebreide en diepgaande aard van deze boeiende en 
raadselachtige tekst. Tegelijkertijd lijken de woorden in het evangelie van 
Johannes diep en persoonlijk door te resoneren, en een diepe verbinding te 
smeden met ons individuele leven. Deze verbinding biedt nieuwe kracht, 
inzichten, aanmoediging en mededogen. 
De weg die we gegaan zijn, heeft zich geleidelijk maar gestaag ontvouwd, 
terwijl we rustig het terrein verkenden en zowel beelden als woorden tot ons 
lieten spreken. Een bijzonder inspirerend aspect van het verkennen van dit 
landschap is hoe modern en vooruitstrevend het blijkt te zijn. Het evangelie 
maakt gebruik van beelden uit de tijd van zijn samenstelling, die juist zo 
treffend op hun plaats blijken te zijn te midden van de complexiteiten van onze 
hedendaagse wereld. 
De allereerste woorden van het evangelie staan in schril contrast met de 
moderne perceptie van een universum dat wonderbaarlijk en gewelddadig 
ontstaat uit het niets. Het daagt het idee uit van anorganische materie die 
organisch leven vanuit een microscopisch punt voortbrengt, zich eindeloos 
uitbreidend in een grenzeloze leegte zonder echt doel en richting. In plaats 
daarvan spreekt het evangelie over hoe het universum en het leven 
“uitgesproken worden” vanuit de uiterste spirituele periferieën, voortkomend uit 
een heilige innerlijke essentie. Deze kosmische geboorte is geen 
gewelddadige explosie uit het niets; het is eerder een groots creatief gebaar 
doordrenkt van liefde, doordrenkt van wezenheid, een beweging naar een 
centrum, een steeds meer zich concentrerende belichaming die juist niet 
evolueert maar involueert vanuit een spirituele bron naar fysieke aanwezigheid. 
Een soortgelijk proces wordt vaak ervaren door mensen tijdens de 
mensenwijdingsdienst. De woorden en handelingen van deze dienst resoneren 
vanuit hogere spirituele sferen en vernieuwen onze band met onszelf, 
waardoor we opnieuw contact maken met onze innerlijke kern. We verlaten 
deze heilige ruimte versterkt, vergelijkbaar met een zaadje dat zich voorbereidt 
op wat er zich buiten de “deur van de cultusruimte” bevindt. Deze innerlijke 
kracht breidt zich uit in de wereld en draagt vruchten voor onszelf, onze 
omgeving en anderen. 
Door gezamenlijk de woorden en beelden van het evangelie te verkennen, 
cultiveren we een spirituele taal die ons kan bijstaan bij het begrijpen van de 
mysteries achter de gebeurtenissen in onze hedendaagse wereld en de 
raadsels die verscholen liggen in onze eigen levensverhalen. De 



evangeliegroep komt meestal bijeen op de tweede en vierde donderdag van 
elke maand en nodigt iedereen uit om deel te nemen. Er zijn geen vereisten 
voor deelname. 
Data: 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 2 en 23 november 
 
Adam Ricketts 
 
Rondom het Sterven 
Op drie avonden willen we stilstaan bij alles wat te maken heeft met wat de 
Christengemeenschap kan betekenen in het gebied rondom het sterven: 
stervensbegeleiding, stervenswijding, uitvaart enzovoort. Ook alle vragen die 
we hebben rondom dit gebied kunnen aan de orde komen. Door middel van 
inleiding en gesprek verkennen we dit gebied. Ook voor mensen die niet 
bekend zijn met de Christengemeenschap, een mogelijkheid om die op deze 
wijze te leren kennen. 
Data: woensdag 27 september, woensdag 25 oktober, woensdag 22 
november van 19:30u tot 21:00u. 
 
Zingen 
Na de mensenwijdingsdienst op zondag 8 oktober is er weer gelegenheid 
voor wie dat wil met elkaar te zingen. Onder leiding van Adam Ricketts zingen 
we allerlei mooie liederen die passen bij Michaël. Wees welkom, of je nou veel 
of geen zangervaring hebt. 
Adam Ricketts 
 
Lezen voor de gestorvenen 
Op de tweede dinsdag van de maand op de zolder of in de 
gemeenschapsruimte, 10.00-10.45 uur. U bent van harte welkom op 
12 september, 10 oktober, 14 november 
Tineke Pander 
Open Monumentendag, 9 september a.s. 
Ook dit jaar wordt er aandacht besteed aan de open monumentendag. Er is 
maar één activiteit, namelijk lezing met rondleiding, die om 12.00 uur start. Het 
gebouw is om 11.45 uur geopend. Obe Bootsma en Tom van Bakel verzorgen 
de lezing die om 12.00 uur start over respectievelijk: 1) Alkmaars Ontzet 450 
jaar geleden en in het bijzonder de situatie in en om het dorpje Huiswaard en 
2) kerkenbouw in het algemeen en organische bouw in het bijzonder. Daarna is 
er een rondleiding door het kerkgebouw waarin een toelichting wordt gegeven 
over de organische aspecten ervan. U kunt u aanmelden via: 
 
https://www.erfgoedalkmaar.nl/openmonumentendag/activiteiten-open-monumentendag-
2023/gratis-tickets-voor-monumenten-te-bezoeken-op-afspraak/ 
 
Obe Bootsma 
 
 
 



Bezinning op Vertrouwen; een terugblik. 
Het waren twee waardevolle middagen op 13 en 14 juni jl. Het was duidelijk dat 
zowel aan de inhoud als aan de vorm van deze middagen een intensieve 
samenwerking tussen Adam Ricketts en Sjaak Groot was voorafgegaan, maar 
ook dat dit niet in een vaste vorm was gegoten. Met alle 14 deelnemers 
zochten we gezamenlijk naar wat we eigenlijk onder vertrouwen verstaan. 
Waar vinden we de fundamenten waarop vertrouwen berust, in ons innerlijk of 
juist in ons lichaam? Juist in die dynamiek, dit steeds heen en weer bewegen 
tussen binnenwereld en buitenwereld, waarbij Sjaak ons door middel van 
euritmie via ons lichaam liet ervaren hoe je dat vertrouwen kunt voelen. 
Wanneer je je erdoor gedragen voelt of dat vertrouwen juist mist. 
Als inleiding vertelde Adam over de man die al 38 jaar verlamd was en steeds 
opnieuw aan de rand van het bad wachtte tot het wonder van genezing hem 
zou worden geschonken. Aan de hand van die beelden eindigden we 
donderdagmiddag met het Evangelieverhaal over de overspelige vrouw en met 
de vraag van Adam om deze beelden mee de nacht in te nemen. De volgende 
dag verkenden we wat we aan dit beeld hadden overgehouden en we kwamen 
van een eenzijdig man/vrouw beeld tot het ervaren van onze eigen ziel, waar al 
deze spelers in het verhaal hun eigen stem hebben. Een van de deelnemers 
vertelde dat voor haar vooral op de tweede dag de bijdrage van iedereen in de 
kring zo precies paste op een overweging / overtuiging waar zij zich mee aan 
het uiteenzetten was. Zo vond waarschijnlijk ieder een nieuwe opening op een 
innerlijke vraag. Afsluitend tastten we af welke nieuwe vermogens wij nu actief 
moeten ontwikkelen om met vol vertrouwen zelf aan onze genezing, aan onze 
toekomst te werken. Met een eigen klein schenkend gebaar namen alle 
deelnemers persoonlijk afscheid van elkaar in dank voor het vertrouwen. Ik kijk 
uit naar een vervolg. 
Angelika Ooms 
 
Mededelingen uit de werkgroepen 
Oproep opvolging financiële- en ledenadministratie 
Een van de vele taken in de Lukaskerk is om een groot deel van de 
administratie op orde te houden. Het betreft onder andere het bijhouden van de 
leden- en belangstellenden-administratie met de hieraan gekoppelde 
boekhouding, het in ontvangst nemen en registreren van de collecte-bijdragen 
en het technisch verzenden van de digitale nieuwsbrief. Hiervoor worden twee 
online computerprogramma’s gebruikt, Conscribo en LaPosta. Om voor de 
toekomst de continuïteit van deze taak te waarborgen, is het nodig dat nog 
iemand zich hierin wil verdiepen, met het oog op eventuele overname van deze 
taak begin volgend jaar. Het komend najaar is dan een mooie periode om er 
samen naar te kijken. E.e.a. gaat in nauw overleg met de coördinatiegroep/het 
bestuur, bij wie u uw belangstelling kenbaar kunt maken. 
Frans Ooms 
 
Boekentafel 
De verkoop van de nieuwe boeken die in de hal van de kerk uitgestald liggen, 
biedt de mogelijkheid om een mooi boek aan te schaffen. Een percentage van 



de aanschafprijs komt ten goede aan de Lukaskerk. Wat velen niet weten, is 
dat u via mij ook boeken kunt bestellen die niet op de tafel liggen. Mocht u 
denken aan de aanschaf van een boek dat niet op de tafel beschikbaar is, kunt 
u dus overwegen het bij mij te bestellen. U kunt het dan in de kerk afhalen, u 
bespaart op de bezorgkosten en u steunt hiermee de Lukaskerk.   
Greet van Veen  
 
Coördinatie koffie- en theeschenkers 
Wie zou de komende tijd willen zorgdragen voor het rooster van het koffie- en 
theeschenken na de diensten? Het schema hangt in de keuken en veel 
mensen geven uit zichzelf hun mogelijkheden op. Het is belangrijk dat iemand 
het overzicht bewaart. Ik heb dit de afgelopen tijd verzorgd en ik draag het nu 
graag over aan de volgende. 
Erna Kikkert 
 
Verduurzaming van ons kerkgebouw en de woning 
De overheid stimuleert ook maatschappelijk vastgoed (o.a. kerkgebouwen) om 
invulling te geven aan verduurzaming. Zij stellen subsidies beschikbaar om hier 
onderzoek naar te laten uitvoeren en om de nodige investeringen hierin te 
doen. 
Ons kerkgebouw is een gemeentelijk monument en dat vraagt om een speciale 
aanpak. De eerste stap hebben wij vlak voor de zomervakantie gezet door 
een extern adviseur maatwerk onderzoek te laten verrichten naar 
mogelijkheden om ons kerkgebouw te verduurzamen. Hieruit zijn tien 
mogelijkheden gekomen, van led lampen tot het plaatsen van een 
warmtepomp om het gasverbruik voor het verwarmen te reduceren. Ook stap 
twee is in de zomervakantie gezet door samen met onze huisinstallateur te kijken naar welke 
mogelijkheden voor ons gebouw geschikt zijn en passen bij het gebruik. 
Binnenkort krijgen wij hier een rapport over met een globale prijsindicatie. 
Daarna zullen wij samen met onze energieadviseur bezien wat dit betekent 
voor een subsidieaanvraag uit het beschikbare Dumava fonds. Begin oktober 
zullen wij u hier uitvoeriger over informeren. 
Obe Bootsma 
 
Van de Alkmaarse Raad van Kerken 
Vredesweek 2023: Landelijk vindt van 16 t/m 24 september 2023 de jaarlijkse 
Vredesweek plaats. Ook in Alkmaar worden in dit kader diverse activiteiten 
georganiseerd. U bent daarbij van harte welkom. 
Het programma vindt u op www.alkmaarseraadvankerken.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanmelden en Lidmaatschap 
Financiële basis 
Regelmatige en incidentele bijdragen en schenkingen van leden en 
belangstellenden vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de 
Christengemeenschap. Voor wie aan deze basis wil bijdragen: 

IBAN NL05 INGB 0000 5169 40 
T.n.v. De Christengemeenschap Alkmaar 
O.v.v. Bijvoorbeeld: maandbijdrage, schenking of een specifiek doel. 

 
Digitale nieuwsbrief Lukaskerk 
Middels een maandelijkse digitale nieuwsbrief worden leden en 
belangstellenden op de hoogte gehouden van actuele informatie over de 
Lukaskerk en eventuele tussentijdse wijzigingen in het programma. Opgave: 
lukaskerkalkmaar@outlook.com. 
 
Gemeenteberichten & In Beweging 
De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vier keer per jaar en 
worden toegezonden aan leden en belangstellenden, samen met het 
kwartaalblad “In Beweging” van de Christengemeenschap in Nederland en 
Vlaanderen. U kunt zich hierop abonneren door een mail te sturen naar 
lukaskerkalkmaar@outlook.com  en de onkosten à € 35,- per jaar over te 
maken naar bovenstaande IBAN. 
 
Belangstellenden 
U bent belangstellende wanneer u graag op de hoogte gehouden wordt, dan 
wel regelmatig of incidenteel deelneemt aan activiteiten van de kerk, maar nog 
niet besloten hebt u hier blijvend mee te verbinden. Overweegt u lid te worden 
van de Christengemeenschap, dan kunt u contact opnemen met de geestelijke. 
 
Landelijke digitale nieuwsbrief De Christengemeenschap 
Voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief van het landelijke secretariaat kunt u 
zich als volgt aanmelden: op www.christengemeenschap.nl klikt u onder 
“Recent nieuws” op de knop “De digitale nieuwsbrief.” Vervolgens klikt u op het 
woord ‘hier’ in de zin “U kunt hier de juli-editie van de digitale Nieuwsbrief 
lezen.” De nieuwsbrief verschijnt, en helemaal bovenaan de pagina links 
verschijnt de knop “Subscribe.” Klik op die knop, vul uw e-mailadres in en klik 
op “abonneren”. 
Kopij hiervoor stuurt u naar secretariaat@christengemeenschap.nl 
. 
 
 


