GEMEENTEBERICHTEN ALKMAAR
april 2024 - juni 2024

Waar het hart vol van is

In de mensenwijdingsdienst wordt het woord 'hart' op verschillende momenten genoemd, in de
dienst zelf als ook in de steeds veranderende woorden van de epistels die de dienst openen en
sluiten. In de lijdenstijd klinkt de smart van het mensenhart dat leeg is, terwijl met Pasen de vreugde
van het hart dat vol is, wordt genoemd. Om vol te kunnen zijn, moet het hart eerst leeg zijn! In de
dienst klinkt de bede dat ons hart vervuld mag zijn van het reine leven van Christus. Maar daarvoor
moeten we bereid zijn ruimte te scheppen in ons hart, het te ontlasten van alles wat het gesloten en
op zichzelf gericht houdt.

Er wordt gezegd dat waar het hart vol van is...

Het hart weerspiegelt zich in onze woorden en gedachten. Daarom is het belangrijk om regelmatig te
overwegen of wat we waarnemen in onze woorden en gedachten het hart echt waardig is. Hoe laten
we ons hart, andere woorden, andere gedachten in ons en door ons spreken?

In de momenten dat we ons overgeven aan Zijn reine leven, in gebed, in de dienst, in bezinning,
wordt ons hart vervuld met een andere substantie, een sacramentele substantie. Deze substantie kan
onze eigen intenties, gedachten en woorden vervullen en vruchtbaar werkzaam zijn. Waar het hart
vol vanis...

Adam Ricketts



De Mensenwijdingsdienst
Zondag Om 10.30 uur (Let op, niet op 7 april, 9 juni)

Om 10.15 uur op Scorlewald alleen op 7 april en 9 juni
(In mei geen dienst op Scorlewald)

Donderdag Om 10.00 uur (Let op, niet op donderdag 25 april en
donderdag 6 juni)

Op maandag 1 april (tweede Paasdag) Om 10.00 uur

Op maandag 20 en dinsdag 21 mei (Pinksteren) om 10.00 uur

Op maandag 24 juni (Johanni) om 10.00 uur

Feesttijden
Paastijd Zondag 31 maart tot en met woensdag 8 mei

Hemelvaart Donderdag 9 mei tot en met zaterdag 18 mei

Pinksteren Zondag 19 mei tot en met dinsdag 21 mei
Triniteit Woensdag 22 mei tot en met zondag 23 juni
Johanni Maandag 24 juni tot en met zaterdag 27 juli

Evangelielezingen in de mensenwijdingsdienst

De Stille Week
24 maart Matthels 21, 1-11 Intocht in Jeruzalem
25 maart Markus 11, 11 - 19 De tempelreiniging
26 maart Markus 12, 13 - 17 De vraag over de belasting
27 maart Markus 14, 3 - 11 De zalving in Bethanié
28 maart Lukas 23, 13 -22 Het dragen van het kruis
29 maart Johannes 19, 1 - 15 De veroordeling
30 maart Johannes 19, 16 - 42 De kruisiging
Pasen
31 maart Markus 16,1 - 8 Opstanding

7 april Johannes 20,19-29 Thomas
14 april Johannes 10, 1-21 De Goede Herder

21 april Johannes 15, 1 - 27 De Ware Wijnstok



28 april

5 mei
Hemelvaart
9 mei
12 mei
Pinksteren
19 mei
Tussentijd
26 mei

2 juni

9 juni

16 juni
23 juni
Johanni
24 juni

30 juni

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Triniteit

Johanni

Johannes 16, 1 - 33

Johannes 14,1 - 31

Johannes 16, 24 - 33

Johannes 16, 24 - 33

Johannes 14, 23 - 31

Johannes 3, 1- 21
Johannes 4,1 -26
Lukas 10, 30 - 37
Johannes 17

Johannes 17

Markus 1,1 -11

Johannes 1, 19 - 34

“Ik ga tot de Vader”

“Ik Ben de Weg”

“Bid tot de Vader in mijn naam.”

“Bid tot de Vader in mijn naam.”

“Wie mij waarachtig liefheeft.”

Gesprek met Nicodemus
De Samaritaanse vrouw

De Barmhartige Samaritaan
Hogepriesterlijk gebed

Hogepriesterlijk gebed

Doop in de Jordaan

Getuigenis van Johannes

Verrezen is de heer, De vrede gods

Verrezen is de heer, De vrede gods

Weerschijn van Gods genadekracht, De vrede Gods

Weerschijn van Gods genadekracht, De vrede Gods

Wij staan voor U o heer, God is liefde

De zondagsdienst voor de kinderen

Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats met voorafgaand een verhaal voor de kinderen
met hun ouders of begeleiders, aanvang 09:30u. De dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder

begint om 10:00u.

Data: 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 16 en 30 juni.

In juli en augustus is er geen kinderdienst, we beginnen weer in september.



Evangelielezingen en liederen in de zondagsdienst voor de kinderen

31 maart Markus 16,1 - 8 Open breekt de aarde

14 april Johannes 10, 1- 21 Open breekt de aarde

28 april Johannes 15,1 - 27 Open breekt de aarde

12 mei Johannes 16,24 -33  Ten hemel opgevaren is

26 mei Johannes 3, 1- 21 Hemelse vlammen dalen neder
16 juni Lukas 10, 30 - 37 Hij is de ster Hij is de zon

30 juni Markus 1,1 -11 Engel voor hem uitgegaan

Mededelingen uit het convent

Inhoudelijke bijdragen in de Stille Week

Voorafgaand aan de diensten in de Stille Week (maandag tot en met zaterdag) zal er een korte
inhoudelijke bijdrage klinken die betrekking heeft op de gebeurtenissen van die dag zoals de
verschillende evangelién ze vertellen.

Het lijdensevangelie

Op vrijdag 29 maart om 15.00 uur (het ‘negende uur’ zoals dat in het evangelie klinkt, het eerste uur
is om 06.00 uur ‘s ochtends) wordt het lijdensevangelie (Matthels 26 en 27) in zijn geheel gelezen
vanaf het altaar.

Doop

Op maandag 1 april om 12:30 uur (2e Paasdag) zullen de dopen van de kinderen van de familie Elke
plaatsvinden. Het is altijd bijzonder om een doop mee te mogen maken. De woorden en handelingen
van dit sacrament werken versterkend en genezend op een ieder die aanwezig is. In die zin worden
we dankzij het kind dat zich laat dopen mede gedoopt! De substanties van water, zout en as worden
juist op die drie plaatsen aangebracht die we ook kennen van onszelf bekruisen tijdens de
mensenwijdingsdienst. Er wordt vaak gevraagd waarom er geen volwassendoop in de
Christengemeenschap is. Die is er: elke keer dat we tijdens de dienst onszelf bekruisen.

Afwezigheid Adam Ricketts

Adam Ricketts is afwezig van 22 tot en met 25 april. In noodgevallen te bereiken op 0642588147. De
dienst van donderdag 25 april komt hiermee te vervallen.

Engelstalige dienst met Pinksteren

Net als vorig jaar zal de dienst op de derde Pinksterdag (dinsdag 21 mei) in het Engels zijn.



Toelichting op het programma
Judas Iskariot

Op Witte Donderdag zal Adam Ricketts aspecten uit het leven van Judas Iskariot toelichten. Hoewel
een tragisch levenslot, toch kan het leven van Judas ons veel leren over de weg die ieder mens te
gaan heeft.

Donderdag 28 maart 19.30 - 21.00 uur
Het Nieuwe Jeruzalem

Heleni Greeve en Adam Ricketts geven een inleiding en beschouwing over de mineralen die als
bouwstenen worden genoemd voor het nieuwe Jeruzalem, het grootschalige beeld uit Openbaring
21. Heleni zal ons vertellen over haar schilderproces waarmee ze tot de 12 schilderingen gekomen is
die de stemming willen weergeven van de genoemde mineralen. Adam Ricketts zal ons iets vertellen
over de beelden die geschetst worden van het Nieuwe Jeruzalem door Johannes.

Donderdag 11 april 19.30 - 21.00 uur
Op ontdekkingsreis door de kunst

Inleiding door Angelika Ooms. Het kan een geschenk zijn, zo’n griepje of ander ongemak, waardoor je
tijdelijk tot rustig zitten gemaand wordt. Maar het is een hele kunst om het ook als geschenk te zien
én er naar te handelen.

Ineens blijkt er tijd om die stapel kunstboeken eens wat aandachtiger door te kijken en dankbaar op
weg geholpen door deze kunstkenners te ontdekken wat je zelf allemaal gewoon niet waargenomen
hebt op die soms overbekende afbeeldingen of reproducties. En welke vragen dat dan allemaal
weer oproept. Daarover wil ik op 21 april na de dienst iets vertellen en alle mensen die graag mee
willen reizen zijn daarbij van harte uitgenodigd.

Zondag 21 april na de mensenwijdingsdienst
Gesprek over het Credo

Het Credo vormt een concentratiepunt voor de woorden van de mensenwijdingsdienst en onze eigen
religieuze gevoelens en gedachten. We zetten onze gesprekken voort ter verdieping van deze
wereldomvattende zinnen.

Zondag 28 april, 2 juni, 30 juni, na de mensenwijdingsdienst

Muziek Concert door Erik Beemster en Christa Bos

Erik Beemster en Christa Bos zullen ons verblijden en ontroeren met een afwisselend programma.
Zondag 5 mei na de mensenwijdingsdienst

Hemelvaart

Een persoonlijke bijdrage over Hemelvaart door John den Olden, waarin hij gevoed door zijn
persoonlijk geloof, zijn theologische achtergrond en de voordrachten van Steiner iets tracht te laten
oplichten van wat het feest van Hemelvaart voor ons kan betekenen.



Donderdag 9 mei na de mensenwijdingsdienst
De Grondsteen van de Lukaskerk

Op de dag van de grondsteenlegging (1993) wordt de grondsteenspreuk van de Lukaskerk
voorgelezen en zal Dirk Schuurman een korte inleiding houden over de bijzondere vorm van de
grondsteen: een pentagon-dodecaéder.

Maandag 20 mei mei na de mensenwijdingsdienst

De Dag van de Arbeid!

Een gemeenschap bestaat uit mensen. Heel veel verschillende mensen. Wat een feest! Zeker, dat kan
soms moeilijk zijn: laat de ander net anders zijn dan ik! Maar eigenlijk is het iets om te vieren dat we
allemaal anders zijn en lang moge dat zo blijven. Wij zijn in ieder geval allemaal verenigd in een
streven: de liefde voor de mensenwijdingsdienst en de sacramenten en alles wat daarmee
samenhangt, en onze wens om in navolging van Christus onze liefde voor de wereld in te zetten.

Dit alles heeft een huis nodig, een thuis. Een plaats waar alles zo ingericht en verzorgd wordt dat
datgene wat ons verenigt, wat ons versterkt en troost, doorzielt en geneest, aanwezig kan zijn. Door
de inzet van vele mensen door de jaren heen, in kalme en roerige zeeén, hebben mensen zich ingezet
om dit huis zowel praktisch als innerlijk te verzorgen. Wij allen staan op de schouders van degenen
die voor ons geweest zijn. Voor die mensen hebben we de aller grootste dankbaarheid en eerbied.

Ook nu zetten vele mensen zich in op duizendvoudige wijze, in het klein, in het groot, in het zichtbare
en onzichtbare, om ‘het huis’ te verzorgen. Hier willen we bij stilstaan. Niet zozeer om onszelf een
schouderklopje te geven, maar om dankbaarheid te tonen voor het werk van de ander, om
enthousiast te worden voor toekomstige daden en de bereidheid te hebben om het kostbare goed
dat ons in handen gegeven is te willen verzorgen en beschermen.

Daarom organiseren we op zaterdag 25 mei een feestelijke bijeenkomst om stil te staan bij dit mooie
werk en bij de mensen, die op welke manier dan ook vormgeven hieraan met hun liefde en
toewijding. Maar het is ook een gelegenheid voor mensen om enthousiast te worden voor een taak
en vanuit hun eigen toewijding en liefde voor het huis zich te verbinden met een taak, klein of groot,
naar ieders vermogen en mogelijkheden.

Voel je de behoefte om uitdrukking te geven aan je verbondenheid met de dienst en ‘het huis’ door
een van de vele taken in de kerk te helpen ondersteunen? Kom! Je wordt feestelijk en dankbaar
ontvangen. Op deze dag vieren we ‘de gemeenschap’ met muziek, inhoudelijke bijdragen en gezellig
een hapje en een drankje en staan we stil bij de noodzaak dat vele handen licht werk maken voor een
gezonde en levendige gemeenschap.

In een latere nieuwsbrief zullen verdere details bekendgemaakt worden.

Aanmelding: LukasKerkAlkmaar@outlook.com. Voor de organisatie is het fijn een inschatting te
maken van de te verwachten mensen.

Datum en tijd: Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 14.00 uur.
Namens convent en bestuur,

Adam Ricketts



Waarheid en vrijheid

Jacques Meulman neemt ons door middel van beelden uit de menskunde mee op reis naar een
concreet beleven van vrijheid en waarheid en hoe die tot stand kunnen komen in het individu en de
gemeenschap. Deze inleiding duurt ongeveer een uur.

Zondag 26 mei na de mensenwijdingsdienst
Feestelijke en culturele avond

Op donderdag 27 juni organiseren wij een feestelijke en culturele avond. Heeft u een bijdrage? Een
lied, een gedicht, een kort verhaal, iets anders? Het mag van alles zijn (maximaal 5 minuten). Een
avond door en voor elkaar.

In een latere nieuwsbrief worden verdere details bekendgemaakt.

Voor vragen en opgeven van bijdragen kunt u contact opnemen met Erik Beemster of Adam Ricketts.
Donderdag 27 juni om 19.30 uur

Lezen voor de gestorvenen

Op de tweede dinsdag van de maand op de zolder of in de gemeenschapsruimte, u bent van harte
welkom.

9 april, 14 mei, 11 juni, 10.00 - 10.45 uur
Open gesprek

ledere eerste donderdag van de maand is er na de mensenwijdingsdienst een open gesprek over ons
wel en wee, persoonlijk of in relatie tot de wereldsituatie, waarbij wij in gesprek gaan met interesse
voor de ander.

4 april en 2 mei, niet in juni
Johannesevangelie

Een groep mensen wijdt zich aan het verdiepen van hun begrip van het evangelie van Johannes.
Gedurende deze periode hebben talloze verrijkende gesprekken plaatsgevonden, die licht wierpen op
de uitgebreide en diepgaande aard van deze boeiende en raadselachtige tekst. Tegelijkertijd lijken de
woorden in het evangelie van Johannes diep en persoonlijk te resoneren, en een diepe verbinding te
smeden met ons individuele leven. Deze verbinding biedt nieuwe kracht, inzichten, aanmoediging en
mededogen. Door gezamenlijk de woorden en beelden van het evangelie te verkennen, cultiveren we
een spirituele taal die ons kan bijstaan bij het begrijpen van de mysteries achter de gebeurtenissen in
onze hedendaagse wereld en de raadsels die verscholen liggen in onze eigen levensverhalen.

Data: 28 maart, 11 april, 23 mei, 13 en 27 juni



Mededelingen uit de werkgroepen

Werkochtenden

ledere eerste zaterdag van de maand maken wij gezamenlijk de kerk schoon. U bent van harte
welkom om de sfeer te komen proeven en te doen wat u kunt: alle kleine beetjes helpen en hoe meer

zielen hoe meer vreugd.
Data: zaterdag 6 april, 4 mei en 1 juni, 10.00 - 12.00 uur

Overzicht bijeenkomsten

Na de mensenwijdingsdienst tenzij anders aangegeven

Donderdag 28 maart

Vrijdag 29 maart
Donderdag 4 april
Zaterdag 6 april
Dinsdag 9 april

Donderdag 11 april

Zondag 21 april
Zondag 28 april
Donderdag 2 mei
Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei
Donderdag 9 mei
Dinsdag 14 mei
Maandag 20 mei
Zaterdag 25 mei
Zondag 26 mei
Zaterdag 1 juni
Zondag 2 juni

Dinsdag 11 juni

Donderdag 27 juni

Zondag 30 juni

Judas Iskariot, 19.30 uur

Het lijdensevangelie 15.00 uur

Open gesprek

Werkochtend 10.00 uur

Lezen voor de gestorvenen

Het Nieuwe Jeruzalem, 19.30 uur

Op ontdekkingsreis door de kunst
Gesprek over het Credo I

Open gesprek

Werkochtend

Concert Erik Beemster en Christa Bos
Hemelvaart inleiding door John den Olden
Lezen voor de gestorvenen
Grondsteen

Dag van de arbeid

Jacques Meulman over vrijheid
Werkochtend

Gesprek over het Credo IV

Lezen voor de gestorvenen

Culturele avond, 19.30 uur

Gesprek over het Credo V



Aanmelden en Lidmaatschap
Leden en belangstellenden

Wordt u graag op de hoogte gehouden van activiteiten van de kerk? Dit kunt u kenbaar maken bij het
bestuur: lukaskerkalkmaar@outlook.com.

Wilt u lid worden van de Christengemeenschap of wilt u hierover in gesprek? Neemt u dan contact op
met de geestelijke Adam Ricketts: 06-42588147.

Financiéle basis

Schenkingen en bijdragen van leden en belangstellenden vormen de enige financiéle basis van de
Christengemeenschap. Maak uw bijdrage over op:

IBAN NLO5 INGB 0000 5169 40

T.n.v. De Christengemeenschap Alkmaar

O.vv. Specifiek doel /maandbijdrage /jaarbijdrage /schenking
Uw gift is belastingaftrekbaar vanwege de ANBI-status van de kerk.

Digitale nieuwsbrief & Gemeenteberichten

Middels een maandelijkse digitale nieuwsbrief in de maanden waarin geen Gemeenteberichten
verschijnen, worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van actuele informatie over
de Lukaskerk en eventuele programmawijzigingen. Gemeenteberichten verschijnen vier keer per jaar
en worden u desgewenst per e-mail, dan wel via de post toegezonden. Het laatste kost inclusief het
abonnement op In Beweging 35€ per jaar, te voldoen op bovenstaande IBAN. Gemeenteberichten
vindt u ook (zonder de personalia) op https://alkmaar.christengemeenschap.nl/gemeentebericht.

In Beweging

“In Beweging,” het kwartaalblad van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, verschijnt
in augustus, november, maart en mei. U kunt het uit de kerk meenemen of thuisgestuurd krijgen. De
gewenste jaarbijdrage hiervoor is in beide gevallen 18€ per jaar op bovenstaande IBAN.

Digitale nieuwsbrief De Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen

Op www.christengemeenschap.nl vindt u de nieuwsbrief van het landelijk secretariaat. Aanmelding
en kopij: secretariaat@christengemeenschap.nl.




