GEMEENTEBERICHTEN ALKMAAR
Michael 2024 - Advent 2024



Michael en Pasen staan in de dynamiek van het jaar tegenover elkaar:
voorjaar en najaar. Pasen drukt de weg uit die leidt van de dood naar de
opstanding. Michael toont de weg die de mens kan gaan van de
opstanding naar de dood.

De dood met Pasen is de dood van het niets, van de dreigende oneindige
leegte, het vastgeketend zijn in de dood. Door de daad van Golgotha
heeft Christus de mens en de aarde de mogelijkheid gegeven om van
deze dreiging bevrijd te worden.

De dood met Michael is de dood van het leven na dit leven, het leven van
het eeuwig zijn als geestelijk wezen onder geestelijke wezens. De dood
als leven, vol leven!

Wil de mens deelnemen aan dit leven in de volste zin van het woord, dan
moet hij bereid zijn innerlijk 'op te staan' en zich bewust te worden van
de alomtegenwoordige aanwezigheid van de geestelijke wereld, en hoe
deze ingrijpt en meebeweegt in alle facetten van het leven.

Michael, als dienaar en aangezicht van Christus, wil de mens leiden van
de innerlijke opstanding naar het beleven van 'de dood' niet als bron van
angst en twijfel, maar als ons geboorteland en onze toekomst, in innige
verbondenheid met alle wezens die met ons de heilige woorden spreken:
"Onze Vader..."

Adam Ricketts



De Mensenwijdingsdienst
Zondag Om 10.30 uur (niet op 13 oktober, 10 november, 8 december)

Om 10.15 uur op Scorlewald (13 oktober, 10 november, 8
december)

Donderdag Om 10.00 uur (niet op 7 november)

Evangelielezingen in de mensenwijdingsdienst

Trinitarische Tijd

22 september Lukas7,11-17 Opwekking van de Jongeling te Nain
Michaél
29 september Matthelis 22,1-14 De Koninklijke Bruiloft

6 oktober Efeziérs 6,10-19 De Geestelijke Wapenrusting

13 oktober Openbaring 12,1-12 Valvan de Draak
20 oktober Openbaring 19, 11 - 16 De Witte Ruiter

Trinitarische Tijd

27 oktober Openbaring 1 De Mensenzoon

3 november Openbaring 3 Brief aan Sardes
10 november Openbaring 7,9 -17 De Grote Menigte
17 november Openbaring 21 Het Nieuwe Jeruzalem
24 november Openbaring 22 De Wederkomst
Advent
1 december Lukas 1, 26 - 38 Verkondiging aan Maria

8 december Matthets 25,1 -13 De Tien Maagden
15 december 1 Thess. 4,13-18 De Wederkomst van Christus
22 december Lukas 21, 25-36 De Wederkomst van Christus

Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Trinitarische tijd Gij zijt de bron van alle bestaan, God is liefde

Michaél Laten wij afleggen de werking der duisternis,
God is liefde

Trinitarische tijd Groot en vol wonderen, God is liefde

Advent O Heer, Gij die werkt in vaderlijk rijk, de vrede Gods



De zondagsdienst voor de kinderen

Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats met voorafgaand een
verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders, aanvang 09.30 uur.
De dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder begint om 10.00 uur.

Data: 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december,
25 december

Mededelingen uit het convent

Afwezigheid Adam Ricketts

Adam Ricketts is afwezig van 4 tot en met 9 november in verband met
retraite. In noodgevallen kan er contact opgenomen worden met Obe
Bootsma die contact legt met de dienstdoende priester (0653125122). In
verband met de landelijke synode is Adam Ricketts afwezig van 18 tot en met
20 november maar in noodgevallen telefonisch te bereiken: 0642588147.

Johannesevangelie

De woorden in het evangelie van Johannes resoneren diep in de ziel, en
smeden een diepe verbinding met ons individuele leven. Deze verbinding
biedt nieuwe kracht, inzichten, aanmoediging en mededogen. Door
gezamenlijk de woorden en beelden van het evangelie te verkennen,
cultiveren we een spirituele taal die ons kan bijstaan bij het begrijpen van de
mysteries achter de gebeurtenissen in onze hedendaagse wereld en de
raadsels die verscholen liggen in onze eigen levensverhalen.

Donderdag 26 september, 10 en 24 oktober, 14 en 28 november, 12
december na de mensenwijdingsdienst

Bijeenkomsten voor jongeren van ca. 12 tot 14 jaar

Na de zomer ben ik begonnen met bijeenkomsten voor jongeren. Deze
bijeenkomsten zijn deels ter voorbereiding op de jeugdwijding, maar staan
ook open voor jongeren die graag willen deelnemen aan activiteiten met
leeftijdsgenoten. Centraal staan het ontdekken van eigen levensvragen,
beweging, spel, gesprek, zingen en nog veel meer. Kent u misschien iemand
die hiervoor in aanmerking komt? De bijeenkomsten zijn om de drie weken op
zaterdagmiddag. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 21 september van ca.
16.00 uur tot 19.00 uur in de kerk. Voor verdere vragen kunt u contact
opnemen met Adam Ricketts. Data: 21 september, 12 oktober, 9 november,
23 november, 14 december



Open gesprek

ledere eerste donderdag van de maand is er na de mensenwijdingsdienst een
open gesprek over ons wel en wee, persoonlijk of in relatie tot de
wereldsituatie, waarbij wij in gesprek gaan met interesse voor de ander.

Let op: in oktober en november niet wegens activiteiten na de dienst.
Volgende bijeenkomst: 5 december

Mededelingen van het bestuur

Trees Joop doet een stapje terug

Ik wil even stilstaan bij dit stapje terug. Trees Joop is al ruim 30 jaar actief in
onze gemeenschap. Wie kent haar niet? Zij kent iedereen. Deze maand is ze 89
jaar geworden. Tijd om een stapje terug te doen. Op vele plekken droeg zij
haar steentje bij, vaak in het onzichtbare. Om er een aantal te noemen:

* verzending gemeenteberichten, enveloppen van adressticker voorzien, het
vullen en ordenen voor verzending,

* de gewaden van priester en ministranten wassen, strijken, repareren,

* het periodiek wisselen van de bladmuziek voor het zingen tijdens de MWD.
Een bijzondere kwaliteit van Trees is dat zij met iedereen goed om kan gaan.
Dat heeft ze de afgelopen 30 jaar wel laten zien. Het komen en gaan naar de
kerk om die werkzaamheden uit te voeren is voor haar het laatste jaar
moeilijker geworden. Reden om nu echt een stapje terug te doen. Wij willen
haar bedanken voor alle taken die ze in de afgelopen 30 jaar op zich heeft
genomen en de wijze waarop ze die heeft uitgevoerd. Er gaan nieuwe mensen
opstaan om die taken over te nemen.

Namens het bestuur, Obe Bootsma

“Samen dragen, samen zorgen” gemeenschappelijke werkochtend

De Christengemeenschap Alkmaar wordt gevormd door leden en
belangstellenden die regelmatig bijeenkomen om met elkaar de
mensenwijdingsdienst en de sacramenten te voltrekken. Om dit mogelijk te
maken hebben wij 30 jaar geleden met elkaar een mooi kerkgebouw
neergezet. Een plek waar veel activiteiten plaatsvinden die aandacht en zorg
behoeven. Veel leden en belangstellenden pakken die taken in het klein en in
het groot, in het zichtbare en onzichtbare op. Wij zijn dankbaar voor deze
bijdragen. Deze inzet komt steeds meer onder druk te staan omdat een aantal
ouderen onder ons hun bijdrage niet meer kunnen opbrengen. Er vallen gaten
in de bezetting van verschillende taakgroepen waardoor de bijdrage van de



anderen wordt verzwaard. Wij starten daarom met een gezamenlijke
werkochtend op de eerste zaterdag van de maand. Deze start op zaterdag 5
oktober. Er kunnen allerlei werkzaamheden gedaan worden. Wij beginnen om
10.00 uur met koffie en een taakverdeling van de werkzaamheden die
aandacht behoeven. Je kunt dan zelf beslissen waar jij een steentje bij wil
dragen. Er is kinderopvang. Hoe mooi is dat! Vele handen maken licht werk.
Namens het bestuur, Obe Bootsma

Toelichting op het programma

Bericht van de programmagroep

De programmagroep heeft wederom een rijk en gevarieerd programma voor
de komende maanden samengesteld. Wij zijn blij en dankbaar voor alle
bijdragen die mensen aan de gemeenschap schenken. We hebben gemerkt
hoe fijn mensen het vinden om elkaar na de dienst op zondag te spreken en te
ontmoeten. Daarom streven wij ernaar om ten minste één zondag per maand
vrij te houden, zodat dit op een rustige manier kan plaatsvinden. Het rustig
met elkaar kunnen spreken zonder tijdsdruk is een belangrijk onderdeel van
het samenzijn. Om ervoor te zorgen dat er evengoed een mooi programma is,
zullen er ook op andere dagen activiteiten plaatsvinden. We hopen dat
mensen deze bijdragen waarderen en ondersteunen. We zullen samen
bekijken hoe dit ervaren wordt en tegen het begin van de zomer evalueren.
De programmagroep (John den Olden, Cora Wildeboer, Tineke Pander,
Angelika Ooms en Adam Ricketts)

Innerlijke rust en het pad van eerbied

Hoe vindt de mens innerlijke rust? In een tijd van veel onrust en drukte,
waarin er geen tijd lijkt te zijn, is innerlijke rust een kostbaar goed. Hoe vind je
die, en welke rol speelt je eigen innerlijke activiteit daarbij? Met deze vragen
houdt Adam Ricketts een voordracht over innerlijke rust en hoe die
samenhangt met bepaalde levenskwaliteiten die ons daarin kunnen opvoeden
en begeleiden. De inhoud van deze voordracht is nauw verbonden met de
inzichten die Rudolf Steiner heeft gepubliceerd in zijn boek “Hoe Verkrijgt men
Bewustzijn Op Hogere Gebieden?” Aan de hand van deze voordracht zal er
een cursus worden vormgegeven waarin de oefeningen die in de voordracht
naar voren worden gebracht, worden toegelicht en ervaringen kunnen worden
uitgewisseld. Belangstellenden voor de cursus kunnen zich alvast aanmelden
bij Adam Ricketts. Er wordt gezocht naar een tijdstip en frequentie die voor



iedereen passend zijn. Donderdag 19 september 19.30 tot 21.00 uur

Michaél: Volg Mij!

In het epistel van de Michaélische tijd klinkt de oproep van Michaél: volg mij!
Hoe doen we dat? Waarom zouden we dat doen? In gesprek met elkaar
verkennen we deze en andere vragen.

Zondag 29 september na de mensenwijdingsdienst

Hoop: een ontdekkingstocht

Hoop is een kostbaar goed in deze wereld. Maar hoe vind je hoop? Hoe
ontdek je een innerlijke leid-ster die je met vertrouwen door het leven
begeleidt? Wat betekent hoop voor jou, hoe kun je die ontwikkelen, en vooral,
hoe houd je hoop vast, zelfs wanneer het moeilijk is?

We nodigen je van harte uit om samen met ons deze vragen te verkennen.
Adam Ricketts zal ons meenemen door middel van inleiding en gesprek waarin
we dieper ingaan op het thema hoop. Liesbeth Liinnemann zal ons begeleiden
in de euritmie, zodat we hoop niet alleen kunnen begrijpen, maar ook kunnen
voelen en ervaren. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Eventueel zelf iets te
eten meenemen en euritmieschoenen. We kijken ernaar uit je te
verwelkomen en samen op ontdekkingstocht te gaan naar de kracht van hoop.
Donderdag 3 oktober, van 11.15 tot 13.30 uur.

Lezing: Het Kruis — Symbool van Dood en Leven

Tijdens de mensenwijdingsdienst worden we uitgenodigd om onszelf te
bekruisen. Maar wat betekent dit? Waarom zou je dit doen? Is het slechts een
symbolisch gebaar of heeft het een reéle kracht? Wat is de betekenis van de
kruisvorm en hoe kan deze een krachtbron worden in ons dagelijks leven en
een levend teken van ons geloof en vertrouwen?

Met deze vragen als uitgangspunt verkent Adam Ricketts de diepere betekenis
van het kruis en de samenhang ervan met de mensenwijdingsdienst.
Donderdag 24 oktober, 19.30 uur tot 21.00 uur.

Het Credo

Ook het komende jaar zetten we onze gesprekken over de woorden van het
credo voort. We hebben kunnen ervaren hoe rijk en veelomvattend de zinnen
van het credo zijn. Zij beschrijven zowel de oorsprong en bestemming van het
christendom als de weg die mens en aarde samen gaan door het jaar. Elke keer



verkennen we een gedeelte van het credo en plaatsen dat in een groter
geheel. Tijdens de komende bijeenkomsten willen we in het bijzonder stilstaan
bij de vraag hoe het credo deel kan uitmaken van de persoonlijke religieuze
beleving en oefening.

Na de mensenwijdingsdienst, Zondag 27 oktober, zondag 1 december

Allerzielen

Net als vorig jaar willen we een moment creéren om stil te staan bij de
mensen uit onze eigen omgeving die zijn heengegaan. Het geheel wordt
omlijst door muziek en een inhoudelijke bijdrage.

Vrijdag 1 november om 20.00 uur.

De wereld van de gestorvenen

Door stil te staan bij de vraag hoe de gestorvenen het leven na de dood
beleven, kunnen we wegen vinden om ons diep verbonden met hen te voelen.
Zo kunnen we hun liefdevolle aanwezigheid en werkende kracht ervaren,
waardoor zij op een warme en opbouwende manier deel blijven uitmaken van
het dagelijks leven. Zondag 3 november na de mensenwijdingsdienst

Sint Maarten

Het was vorig jaar erg gezellig met het pompoenen uithollen, zingen, een
verhaal en een kleine optocht! Ook dit jaar willen we een middag organiseren
om ons voor te bereiden op Sint Maarten. Het zou geweldig zijn als er mensen
zijn die willen helpen met de organisatie. Neem graag contact op met Adam
Ricketts. Zondag 10 november van 14:30 tot 16:30 uur.

Dood-Gewoon: Praten over uitvaren en afscheid nemen

Hoe kun je een afscheid in eigen hand houden, vrij van “hoe het hoort” en
commercie? Vanaf het moment van overlijden komen nabestaanden voor vele
beslissingen te staan. Hoe maak je bewuste, duurzame en passende keuzes?
En wat kun je vooraf al regelen? Er kan veel meer dan de meeste mensen
denken. Eefje Smulders van Zonnewende Uitvaartbegeleiding geeft tijdens
haar inspiratielezing handvatten voor een goede voorbereiding op een uitvaart
en het creéren van een passend afscheid dat verbinding en verwerking
ondersteunt. Donderdag 14 november 19.30 uur tot 21.00 uur

Afsluiting van het kerkelijk jaar



Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar richten we onze aandacht op het
gemeenteleven van het afgelopen jaar. Vanuit het perspectief van het bestuur
en het convent kijken we terug, en er is ruimte om samen in gesprek te gaan
over alles wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht en betekend heeft.
Zondag 24 november na de mensenwijdingsdienst.

Adventstuin

Op de eerste Adventszondag zullen de kinderen, begeleid door een engel, de
weg naar binnen bewandelen om hun kaarsje aan te steken en vervolgens het
licht naar buiten te brengen. Vooraf aanmelden op
lukaskerkalkmaar@outlook.com. Zondag 1 december om 15:30 uur

Oberufer Kerstspel

Op vrijdag 20 december om 19.30 uur wordt het Oberufer Kerstspel
opgevoerd. Een enthousiaste groep spelers brengt graag deze mooie en rijke
beelden tot leven. Toegankelijk voor jong en oud (kinderen vanaf 6 jaar). Wees
op tijd aanwezig.

Kerstverhaal
Omlijst door muziek zal Bea Dijkman een mooi kerstverhaal ten gehore
brengen op zondag 22 december, na de dienst.

Mededelingen uit de werkgroepen

Bericht van de muziekgroep

De muziekgroep is verantwoordelijk voor het organiseren en verzorgen van de
muziek tijdens de Mensenwijdingsdienst, Kinderdienst en andere cultische
momenten. Zoals al opgemerkt, is het niet altijd mogelijk om op zondagen
muziek te verzorgen tijdens de Mensenwijdingsdienst, en we vragen hiervoor
om begrip. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Het spelen tijdens de
dienst is een dankbare taak en biedt een bijzondere manier om nog dieper
verbonden te raken met de dienst. Daarnaast zijn we ook bezig om het zingen
tijdens de dienst onder de loep te nemen, om te onderzoeken hoe we dit
kunnen bevorderen. Hierover zullen we de gemeente binnenkort informeren.
Namens de muziekgroep (Erik Beemster, Christa Bos, Jan Visser), Adam Ricketts

Berichten uit de gemeente
De mededelingen in deze rubriek betreffen aangelegenheden die gemeenteleden



onder de aandacht willen brengen. De redactie kan in bepaalde gevallen ruimte
bieden voor bijeenkomsten die niet onder de verantwoordelijkheid van het convent,
het bestuur of de programmagroep vallen. De betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk
voor de inhoud. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden berichten
niet te plaatsen of te wijzigen en in te korten.

Lezen voor de gestorvenen

Op de tweede dinsdag van de maand op de zolder of in de
gemeenschapsruimte, 10.00-10.45 uur. U bent van harte welkom op
8 oktober, 12 november, 10 december

De AViN Alkmaar/Bergen Schoorl organiseert een Michaélsbijeenkomst op 29
december van 16.00 uur tot 20.00 uur. Op het prikbord hangt een poster en
het programma. Voor vragen contact opnemen met sarierolff@hotmail.com.

Om het voortbestaan van het mensenwezen

Nu deze maand de tweede druk verschijnt van “DAS WORT” van Judith von
Halle is het weer mogelijk mee te gaan doen met de werkgroep, die de inhoud
van dit belangwekkende boekwerk meditatief met elkaar bespreekt.

In dit diepgaand geesteswetenschappelijk onderzoek schouwt Judith von
Halle, dat onze wording tot Mens in groot gevaar verkeert. Zij geeft hierin een
verdiepende vernieuwing van de christelijke rozenkruismeditatie. Zij beschrijft
een meditatieweg aan de hand van de gang van een mediterende, die Het
Woord Christus volgt in zijn scheppend werk voor de menswording vanaf het
Alpha-begin tot het Omega-einde. Voor de hedendaagse en toekomstige
problemen die wij op deze weg tegenkomen, worden daarbij antwoorden
aangedragen.

ledere derde vrijdag van de maand komen wij daarvoor van 9.30 tot 11.00 uur
bij elkaar in de Lukaskerk, onder eigen verantwoordelijkheid.

Wie ook mee wil gaan doen, kan voorbereidende informatie krijgen bij Fons
van den Boom, (co6rdinator) fonsvandenboom@online.nl. Aanmelding vooraf
is noodzakelijk. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt twaalf.

Fons van den Boom

Aanmelden en Lidmaatschap Christengemeenschap Alkmaar
In Beweging, gemeenteberichten & digitale nieuwsbrief



De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vier keer per jaar tegelijk
met het kwartaalblad In Beweging van De Christengemeenschap, te weten in
augustus, november, maart en mei. U kunt de beide boekjes uit de kerk
meenemen of thuisgestuurd krijgen. De kosten hiervan bedragen 35€ per jaar,
te voldoen op onderstaande IBAN. Wilt u alleen de In Beweging op papier
lezen, dan bedragen de kosten 18€ per jaar. De gemeenteberichten kunt u dan
op https://alkmaar.christengemeenschap.nl/gemeentebericht raadplegen of
per e-mail toegestuurd krijgen.

De digitale nieuwsbrief stelt leden en belangstellenden op de hoogte van
eventuele programmawijzigingen en actuele berichten.

Leden en belangstellenden

Wordt u graag op de hoogte gehouden van activiteiten van de kerk? Dit kunt u
kenbaar maken bij het bestuur via e-mail: lukaskerkalkmaar@outlook.com.
Wilt u lid worden van de Christengemeenschap of wilt u hierover in gesprek?
Neemt u dan contact op met de geestelijke Adam Ricketts: 06-42588147.

Financién

Schenkingen en bijdragen van leden en belangstellenden vormen de
enige financiéle basis van de Christengemeenschap. Uw gift is
belastingaftrekbaar vanwege de ANBI-status van de kerk.

Maak uw bijdrage over op:

IBAN NLO5INGB 0000 51 69 40
T.n.v. De Christengemeenschap Alkmaar
Ovv. Maandbijdrage / jaarbijdrage / schenking / specifiek doel



