GEMEENTEBERICHTEN ALKMAAR
Juni 2025 - Augustus 2025



Eerst als ik lichtend denk, straalt mijn ziel.
Eerst als mijn ziel straalt, is de aarde een ster.

Eerst als de aarde een ster is, ben ik in waarheid mens.
(Herbert Hahn)
Johannestijd: een weg van buiten en binnen.

De feesttijd van Johannes vindt plaats in de zomer, wanneer de ziel zo wijd
geworden is als de sterrenhemel. We zijn als het ware los van onszelf
gekomen, en voelen ons sterk verbonden met de wereld en de kosmos.

Juist in die wijde openheid klinkt de stem van de Doper: "Verandert uw
gezindheid!" — Neem uit de wijde wereld de impulsen mee om de weg weer
naar binnen te gaan. Vol nieuwe levenskracht en met een verdiept gevoel van
verantwoordelijkheid.

Dat is niet eenvoudig. We zouden immers het liefst in die ruimte blijven —in
het licht, in de verbinding met de wereld. Maar de weg naar binnen, naar de
diepte van ons wezen, is vaak moeilijker. Toch zijn we daarom naar de aarde
gekomen: om een impuls mee te nemen, een straaltje sterrenlicht dat op
aarde wil lichten, dat we willen verzorgen en tot werkelijkheid willen laten
worden.

De tijd van Johannes helpt ons opnieuw onze levensimpulsen te voelen — met
hernieuwde bewustzijnskrachten en enthousiasme. Telkens weer, met vallen
en opstaan, wagen we een poging. In het besef dat de geestelijke wereld
vreugdevol meewerkt met elke oprechte stap. We worden aangemoedigd,
getroost en gesterkt.

Want elk mensenhart is voorbestemd om gezamenlijk een nieuwe
sterrenhemel op aarde te scheppen. En wanneer genoeg mensen bereid zijn
deze sterrenkracht in zich te dragen, dan wordt de aarde zelf een zon.

Adam Ricketts



De Mensenwijdingsdienst

Zondag Om 10.30 uur (niet op 15 juni)
Om 10.15 uur op Scorlewald (15 juni)
Maandag Om 10.00 uur (2e Pinksterdag) (9 juni)
Dinsdag Om 10.00 uur (3e Pinksterdag) (10 juni) (Engels, zie hieronder)

Om 10.00 uur (Sint Jansdag) (24 juni)
Donderdag Om 10.00 uur (niet op 19 juni en niet in juli en augustus)

Evangelielezingen

29 mei Joh. 16, 24-33 “Bid tot de Vader”
1juni Joh. 16, 24-33 “Bid tot de Vader”
8 juni Joh. 14, 23-31 “Wie Mij waarachtig liefheeft”
15 juni Joh. 3, 1-21 “Gesprek met Nikodemus”
22 juni Joh. 4, 1-26 “Samaritaanse vrouw bij de bron”
24 juni Mk. 1, 1-11 “Doop in de Jordaan”
29 juni Joh. 1, 19-34 “Getuigenis van Johannes de Doper”
6 juli Joh. 3, 22-36 “Johannes de Doper te Ainon”
13 juli Joh. 5, 31-38 “Christus over Johannes de Doper”
20 juli Mat. 11, 1-15 “Johannes de Doper gevangen”
27 juli Mk. 8, 27-38 “Belijdenis van Petrus”
3 augustus  Mat. 7,1-14 “De Bergrede”
10 augustus Luk. 15, 1-32 “Verloren zoon”
17 augustus Luk. 9, 1-17 “Uitzending van de discipelen”
24 augustus Luk. 18, 35-43 “Genezing van de blinde”
31 augustus Mk. 7, 31-37 “Genezing van de doofstomme”

Liederen in de Mensenwijdingsdienst
Hemelvaart (29 meit/m 7 juni)
Verrezen is de Heer, God is Liefde
Pinksteren (8, 9 en 10 juni)

Verrezen is de Heer, God is Liefde

Triniteit (11 juni t/m 23 juni
Wij staan voor U o heer, de Vrede Gods
Sint Janstijd (24 juni tot en met 26 juli)
Wij staan voor U o heer, de Vrede Gods
Triniteit (27 juli t/m 28 sept.)
Wij staan voor U o heer, de Vrede Gods



De zondagsdienst voor de kinderen

Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats met voorafgaand een
verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders, aanvang 09.30 uur.
De dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder begint om 10.00 uur.

Data: 25 mei, 8 juni, 22 juni, 31 augustus

Mededelingen uit het convent

Afwezigheid Adam Ricketts

Adam Ricketts is afwezig van 16 tot en met 20 juni in verband met een
retraite en van 21 juli tot en met 16 augustus in verband met het
International Youth Camp dat hij begeleidt. (Zie ook hieronder.)

Op dinsdag 10 juni zal de mensenwijdingsdienst in het Engels zijn.
On Tuesday 10th of June the Act of Consecration of The Human Being shall
take place in English.

Diensten op donderdag in de zomermaanden
In juli en augustus komen de diensten op donderdag te vervallen.

Terugblik op de Stille Week

Het was een intensieve en mooie belevenis om de rijke inhouden van de Stille
Week te mogen ervaren. Samen met de Heilige Kerstdagen vormt deze week
als het ware twee zuilen waarop de existentiéle elementen van Geboorte en
Dood in de sfeer van het Christuslicht komen te staan. In de Stille Week
mogen we medegetuigen zijn van de weg die Christus is gegaan — zoals de
dienst het zelf uitspreekt: zijn lijdensweg, opstanding en openbaring. Door
deze weg telkens weer mee te gaan, worden we meegenomen in de
genezende en vormgevende krachten die van Christus’ werkzaamheid
uitgaan. Het is een genade dat wij, naast de Stille Week, Christus mogen
navolgen in de weg die Hij door het hele jaar gaat, tot uitdrukking komend in
de verschillende feesttijden die de mensenwijdingsdienst kleur en betekenis
geven. Bijzonder was ook hoe mensen na de dienst spraken vanuit hun
persoonlijke invalshoeken. De diensten en bijdragen werden goed bezocht,
wat duidelijk maakte dat er in een behoefte werd voorzien. Ook de
aanvullende bijdragen van gezang en muziek op respectievelijk Witte
Donderdag en Stille Zaterdag droegen bij aan een rijke belevingswereld. Mede
daardoor was er op Eerste Paasdag zoveel intense vreugde en ‘verlossing’ te
ervaren — een juichende, helende kracht. Dank aan allen die dit mogelijk



hebben gemaakt. Dit doen we samen — en juist daarin ligt de levendige
waarde ervan. Sommige bijdragen zijn zichtbaar, andere meer verborgen en
op de achtergrond, maar alles draagt ertoe bij dat datgene wat wij allen zo
koesteren en liefhebben tot openbaring kan komen en werkzaam wordt in de
harten van mensen: de gemeenschap in Christus — de Christengemeenschap.

Terugblik op de jeugdwijding

Met veel vreugde hebben we de jeugdwijding van twee mooie, jonge mensen
mogen meemaken. Een feestelijk gebeuren dat raakt, ontroert en ons vervult
met hoop en vertrouwen. Het geheel werd omlijst door mooie muziek en
zang. Velen vertelden hoe ze in de dagen daarna voelden dat er ook bij
henzelf iets was gebeurd: een nieuwe kracht, een jeugdige vreugde! We kijken
met grote dankbaarheid terug op deze jeugdwijding, en op hoe genadevol de
verschillende sacramenten aan onze gemeenschap toevertrouwd worden. In
het afgelopen jaar mochten er — met veel aandacht en toegewijde
ondersteuning van velen — meerdere sacramenten plaatsvinden: dopen,
jeugdwijdingen, huwelijkswijdingen en andere sacramentele vieringen.

Een blik in de synode

Vier keer per jaar vindt er een synode van geestelijken plaats in Zeist. Deze
bijeenkomsten hebben een veelzijdig karakter. Ze vormen een gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en te spreken, om ons gezamenlijk rondom het altaar
te verzamelen en de dienst te beleven, én om diverse praktische en
inhoudelijke zaken met elkaar in beweging te brengen. We proberen zo met
elkaar aan het werk te gaan dat het vitaliserend en ademend is. Besprekingen
worden afgewisseld met euritmie en gezang; praktische zaken met
inhoudelijke bijdragen. Vaak zitten we samen in de kring, maar geregeld gaan
we in kleine groepen of tweetallen met elkaar in gesprek of wandelen we
samen om tot een echte dialoog te komen. De gemeente Zeist vormt al jaren
de thuisbasis. Een trouwe groep gemeenteleden voorziet de geestelijken van
koffie, thee en maaltijden. Nieuwe collega’s en oudgedienden vinden elkaar in
het gezamenlijke streven om dienaren van Christus te zijn. Er is vreugde in de
verscheidenheid waarmee mensen hun priesterschap vormgeven, en een
bewustzijn van de grote taken en verantwoordelijkheden die ermee gepaard
gaan. De synode is ook een venster waardoor de afzonderlijke gemeenten
binnenstromen. We horen van elkaars wel en wee, en zo ontstaat er een
levendige verbondenheid — niet alleen tussen de geestelijken onderling, maar
met allen die zich verbonden hebben met hun ‘plaatselijke’ altaar en streven
een gemeenschap van Christus te zijn en te worden.



Bijeenkomsten Lukaskerk Alkmaar juni tot en met augustus 2025

Zondag 25 mei

Donderdag 29 mei

Zondag 1 juni
Donderdag 5 juni
Zaterdag 7 juni

Zondag 8 juni

Maandag 9 juni
Dinsdag 10 juni
Donderdag 12 juni
Zondag 15 juni
Donderdag 19 juni
Zaterdag 21 juni

Zondag 22 juni

Dinsdag 24 juni

Donderdag 26 juni

9.30 Kinderverhaal; 10.00 Kinderdienst
10.30 Mensenwijdingsdienst

10.00 Mensenwijdingsdienst;
inleiding en euritmie Hemelvaart

10.30 Mensenwijdingsdienst; 12.00 Huwelijkswijding

10.00 Mensenwijdingsdienst; evangeliegroep
10.00 Werkochtend kerk

9.30 Kinderverhaal; 10.00 Kinderdienst
10.30 Mensenwijdingsdienst; inleiding Pinksteren

10.00 Mensenwijdingsdienst

10.00 Act of the Consecration of the Human Being
10.00 Mensenwijdingsdienst

10.15 Mensenwijdingsdienst op Scorlewald

Géén mensenwijdingsdienst

16.00 Jeugdgroep

9.30 Kinderverhaal; 10.00 Kinderdienst
10.30 Mensenwijdingsdienst; inleiding Johannes

10.00 Mensenwijdingsdienst

10.00 Mensenwijdingsdienst



Zondag 29 juni 10.30 Mensenwijdingsdienst
Zaterdag 5 juli 10.00 Werkochtend kerk
Zondag 6, 13 en 20 juli 10.30 Mensenwijdingsdienst

Zondag 27 juli, 3 en 10 augustus10.30 Mensenwijdingsdienst mits vervanging
gevonden wordt, zie nieuwsbrief of website t.z.t.

Zondag 17 en 24 aug  10.30 Mensenwijdingsdienst

Zondag 31 augustus 9.30 Kinderverhaal; 10.00 Kinderdienst
10.30 Mensenwijdingsdienst

N.B. Het zomerprogramma wordt via de nieuwsbrief en de website
bekendgemaakt.

Let op: de deur gaat twee minuten védr aanvang van de dienst op slot zodat
de dienst op de aangegeven tijd echt begint. Dan kan er niemand meer naar
binnen dus zorg dat u uiterlijk vijf minuten voor aanvang aanwezig bent.

Zomerkamp Adam Ricketts

Adam Ricketts is gevraagd om het International Youth Camp het komende jaar
te begeleiden. Dit kamp vindt plaats gedurende drieénhalve week in juli en
augustus. Zo'n 90 deelnemers en stafleden komen samen op een prachtig
stukje natuur (dit jaar in Oostenrijk) om gezamenlijk allerlei activiteiten te
beleven, samen te leven te midden van de natuur, te wandelen, te zingen en
religieuze bezinningsmomenten te houden. Om deze reden is Adam Ricketts
afwezig van maandag 21 juli tot en met zaterdag 16 augustus. Gedurende
deze periode wordt er gezocht naar vervanging voor de diensten op zondag
27 juli, 3 augustus en 10 augustus. In een nog te verschijnen nieuwsbrief
zullen hierover verdere details worden gegeven.

Johannesevangelie
De afgelopen 30 maanden hebben we onze weg gezocht in de beelden van
het Johannesevangelie. In gesprek en bezinning proberen we inzicht te



verkrijgen in dit evangelie, dat hoger, dieper en breder lijkt te zijn dan alle
andere evangelién. We proberen de inhoud te verbinden met zowel de
macro-ontwikkeling van mens en kosmos als met de micro-ontwikkeling van
onze persoonlijke levensweg. Daarbij blijken er vele raakvlakken te zijn die ons
richting kunnen geven — zowel in ons begrip als in de wijze waarop we ons
innerlijk leven willen vormgeven. We nemen de tijd voor de beelden die tot
ons komen, en in het gesprek zoeken we samen naar inzicht en beleving.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten worden begeleid
door Adam Ricketts.

Data: 22 mei, 5 juni, 4 september

Bijeenkomsten voor jongeren van ca. 12 tot 14 jaar

Deze bijeenkomsten zijn deels ter voorbereiding op de jeugdwijding, maar
staan ook open voor jongeren die graag willen deelnemen aan activiteiten
met leeftijdsgenoten. Centraal staan het ontdekken van eigen levensvragen,
beweging, spel, gesprek, zingen en nog veel meer. Kent u misschien iemand
die hiervoor in aanmerking komt? De bijeenkomst is op zaterdagmiddag van
ca. 16.00 uur tot 19.00 uur in de kerk. Voor verdere vragen kunt u contact
opnemen met Adam Ricketts. Data: 24 mei, 21 juni, 20 september

Aankondiging: Cursus ‘De Zes Basisoefeningen’

Vanuit de cursus Innerlijke Rust wordt er na de zomer een verdiepende
“werkcursus” aangeboden waarin de zes zogenoemde basisoefeningen, zoals
beschreven door Rudolf Steiner, centraal staan. Deze oefeningen zijn bedoeld
om het denken, voelen en willen van de mens te scholen en innerlijke balans
en kracht te ontwikkelen. Er is een verrassende samenhang te ontdekken met
de ‘wapenrusting Gods’, zoals beschreven in de brief van Paulus aan de
Efeziérs. De oefeningen bouwen niet alleen aan innerlijke standvastigheid,
maar blijken ook voedend te zijn voor het gehele mens-zijn. De cursus is
bedoeld voor wie deze oefeningen (opnieuw) wil leren kennen en er praktisch
mee aan de slag wil. De bijeenkomsten bieden ruimte voor uitwisseling,
oefening en verdieping, onder begeleiding van Adam Ricketts.

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
De eerste bijeenkomst, met een inleidend karakter, is op zaterdag 27
september. Daarna worden de vervolgdata in overleg met de deelnemers
vastgesteld. Aanmelden graag bij Adam Ricketts.



Toelichting op het programma

Hemelvaart, donderdag 29 mei na de mensenwijdingsdienst

Op donderdag 29 mei staan we samen stil bij de bijzondere dag van
Hemelvaart. Adam Ricketts zal ons door middel van een inleiding meenemen
in de betekenis en de innerlijke weg die Hemelvaart ons kan laten zien.
Liesbeth Liinnemann zal deze verdieping verder tot leven brengen door
middel van euritmie, waarin beweging en bezieling samenkomen. Samen
willen we deze dag niet alleen begrijpen, maar ook innerlijk beleven — als een
moment van verbinding tussen hemel en aarde, tussen hoofd, hart en
handen.

Eerste Pinksterdag zondag 8 juni na de mensenwijdingsdienst

Hoe gaan we de wereld tegemoet vanuit ons ‘geloof’? Hoe vinden we de
moed om de openbaring van Christus te belijden in het dagelijks leven? Moet
dat Giberhaupt? Hoe leren we vertrouwen uit de geest te spreken en te
handelen? Door middel van inleiding en gesprek willen we met elkaar op deze
vragen ingaan.

Johannes: zondag 22 juni na de mensenwijdingsdienst zal er een inleiding en
gesprek plaatsvinden rondom het thema Johannes en op Sint Jansdag dinsdag
24 juni om 10.00 uur vindt een mensenwijdingsdienst plaats.

Zomerprogramma

Het is een fijne traditie om in juli en augustus op een donderdag een activiteit
in de kerk te organiseren. De programmagroep is hiermee bezig en zal te
zijner tijd in een nieuwsbrief van juni of juli hierover verdere details geven.

Mededelingen uit de werkgroepen

Tuingroep

Binnen de Perken, tuinwederwaardigheden.

De tuin rondom onze kerk is een hofje van tuinliefhebbers. Mensen die
eigenlijk nooit uitgekeken raken op plantjes, bloemen, diertjes en op hun
samenhang. Die aandacht is nu juist datgene wat een tuin nodig heeft om
echt tot bloei te komen en het tot een plek maakt waar je tot rust kunt komen
en waar je energie van krijgt. Waar de elementenwezens in hun element
mogen zijn. Als tuingroep stemmen we samen af wat er moet gebeuren. Maar
de huidige tuinliefhebbers worden een dagje ouder, krijgen strammere knieén
en zijn met te weinig om de natuur binnen de perken te kunnen houden. Zoals



het onkruidvrij houden van de paden, het straatje en trottoirs; de grindgoot
bij de ingang, het beteugelen van de bramen zodat de ramen gelapt kunnen
worden. Wat zou het fijn zijn als meer mensen bijv. op een werkochtend mee
zouden willen helpen want het wordt ons een beetje veel. De tuingroep kan
zorgen voor de codrdinatie van de werkzaamheden. Nieuwe tuinliefhebbers
kunnen zich opgeven bij Angelika Ooms, tel: 072-5824003

Werkochtend zaterdag 7 juni van 10.00u tot 12.00u.

Elke maand komt een groep mensen samen om het kerkgebouw te verzorgen.
Dit betekent niet alleen dat de ruimtes schoon, netjes en verzorgd zijn, maar
ook dat er op etherisch niveau zorg wordt gedragen voor het geheel. Zo
ontstaat er een opgewekte en harmonieuze sfeer die voelbaar is voor
iedereen die het gebouw binnenkomt. Samen aan deze taak werken is niet
alleen zinvol, maar ook gezellig. In goede sfeer geven we handen en voeten
aan onze bereidheid om zorg te dragen voor het huis waarin mensen
samenkomen rond het altaar, waar Christus verschijnt. Je bent van harte
welkom! Volgende werkochtenden: 5 juli, 6 september

Aanmelden en Lidmaatschap Christengemeenschap Alkmaar

In Beweging, gemeenteberichten & digitale nieuwsbrief

De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vier keer per jaar tegelijk
met het kwartaalblad In Beweging van De Christengemeenschap, te weten in
augustus, november, maart en mei. U kunt de beide boekjes uit de kerk
meenemen of thuisgestuurd krijgen. De kosten hiervan bedragen 35€ per jaar,
te voldoen op onderstaande IBAN. Wilt u alleen de In Beweging op papier
lezen, dan bedragen de kosten 18€ per jaar. De gemeenteberichten kunt u
dan raadplegen op https://alkmaar.christengemeenschap.nl/gemeentebericht
of per e-mail toegestuurd krijgen.

De digitale nieuwsbrief stelt leden en belangstellenden op de hoogte van
eventuele programmawijzigingen en actuele berichten.

Aanmeldingen via: lukaskerkalkmaar@outlook.com.

Belangstellend of wens tot lidmaatschap

Wordt u graag op de hoogte gehouden van activiteiten van de kerk? Dit kunt u
kenbaar maken bij het bestuur via e-mail: lukaskerkalkmaar@outlook.com.
Wilt u lid worden van de Christengemeenschap of wilt u hierover in gesprek?
Neemt u dan contact op met de geestelijke Adam Ricketts: 06-42588147.



Financién

Schenkingen en bijdragen van leden en belangstellenden vormen de enige
financiéle basis van de Christengemeenschap. Uw gift is belastingaftrekbaar
vanwege de ANBI-status van de kerk. Maak uw bijdrage over op:

IBAN NLO5 INGB 00 00 51 69 40 De Christengemeenschap Alkmaar



