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De epistels van de lijdenstijd en Pasen

Gedurende de lijdenstijd, de Stille Week en Pasen horen we hoe erin
de epistels over het hart wordt gesproken.

Eerst klinkt:  het hart is leeg.
Dan: het hart is brandend.
En met Pasen: het hart is vol.

In deze drie zinnen ligt een ontwikkelingsweg die ieder mens kent.

De mens kan leegte ervaren, ook in een wereld die vol is van
mogelijkheden, kennis en middelen. Het hart voelt dat die, hoe
waardevol ook, niet het wezenlijke kunnen vervullen.

Wanneer Christus zijn intocht doet, ontwaakt een verlangen — een
brandend verlangen naar verlossing. Maar die verlossing voltrekt zich
niet zoals de mens vaak verwacht: niet snel, niet van buitenaf.

Christus’ weg is die van de kiem — een kracht die in de mens gelegd
wordt als mogelijkheid voor de toekomst. Geen magie, maar een weg
die de vrijheid van de mens aanspreekt.

Op Paasmorgen klinkt het antwoord: het hart is vol.
Het zwart wijkt, het rood treedt ons tegemoet.

En daarin kan ervaren worden dat de weg — hoe lang ook — een
richting heeft: naar het Nieuwe Jeruzalem, waar mens en God samen
zijn, en waaraan de mens zelf meebouwt door lijden om te vormen tot
liefdekracht.

Adam Ricketts



De Mensenwijdingsdienst

Zondag Om 10.30 uur (31 mei)
Om 10.15 uur op Scorlewald (31 mei)
Donderdag Om 10.00 uur (niet op 9 april)

Op Tweede Paasdag (6 april) om 10.00 uur

Op Tweede en Derde Pinksterdag (25 en 26 mei) om 10.00 uur

De dienst op dinsdag 26 mei zal in het Engels zijn

Let op: de deuren worden enkele minuten voor het begin van de

dienst al gesloten. Dit is zodat de dienst in alle rust kan beginnen en de
deurwacht ook rustig kan plaatsnemen véér aanvang.

Diensten in de Stille Week
Tijdens de Stille Week en met Pasen zullen er dagelijks diensten
plaatsvinden.

Op zondag 29 maart (Palmzondag) is de dienst om 10.30 uur, evenals
op Eerste Paasdag, zondag 5 april.

De overige diensten in de Stille Week, van maandag 30 maart tot en
met zaterdag 4 april, beginnen om 10.00 uur. Ook de dienst op Tweede
Paasdag, maandag 6 april, vindt plaats om 10.00 uur.

Op vrijdag 3 april om 15.00 uur zal het lijdens-evangelie vanaf het
altaar gelezen worden, met muzikale omlijsting.

Op zaterdag 4 april om 21.00 uur zal een korte paaswake worden
gehouden, met lezing, gebed en gezang. Het geheel duurt ongeveer
dertig minuten.



Evangelielezingen
Lijdenstijd

Zondag 1maart5 maart
Zondag 22 maart

Stille Week

Zondag 29 maart (Palmzondag)
Maandag 30 maart

Dinsdag 31 maart

Woensdag 1 april

Donderdag 2 april (Witte Donderdag)
Vrijdag 3 april (Goede Vrijdag)
Zaterdag 4 april (Stille Zaterdag)
Pasen

Zondag 5 april (Eerste Paasdag)
Maandag 6 april (Tweede Paasdag)
Zondag 12 april

Zondag 19 april

Zondag 26 april

Zondag 3 mei

Zondag 10 mei

Hemelvaart

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)
Zondag 17 mei

Pinksteren

Zondag 24 mei (Eerste Pinksterdag)
Maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag)
Dinsdag 26 mei (Derde Pinksterdag)
Trinitarische Tijd

Zondag 31 mei

Joh. 6, 1-15 en 26-35
Joh. 8, 1-12

Matth. 21, 1-11
Mk. 11, 12-25
Luk. 20, 1-18
Mk. 14, 1-11
Luk. 23, 13-32
Joh. 19, 1-15
Joh. 19, 16-42

Mk. 16, 1-8
Mk. 16, 1-8
Joh. 20, 19-29
Joh. 10, 1-21
Joh. 15, 1-27
Joh. 16, 1-33
Joh. 14, 1-31

Joh. 16, 24-33
Joh. 16, 24-33

Joh. 14, 23-31
Joh. 14, 23-31
Joh. 14, 23-31

Joh. 3, 1-21



Liederen in de Mensenwijdingsdienst

Lijdenstijd: Zie ons aan in uw offer verenigd, de Vrede Gods
Stille Week: Zie ons aan in uw offer verenigd, de Vrede Gods
Pasen: Verrezen is de Heer, God is Liefde

Hemelvaart: Verrezen is de Heer, God is Liefde

Pinksteren: Weerschijn van Gods Genade-Kracht, God is Liefde

De zondagsdienst voor de kinderen

Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats met voorafgaand
een verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders, aanvang
09.30 uur. De dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder begint om
10.00 uur.

Data: 8 en 22 maart, 5 april, 12 april, 26 april, 10 mei, 24 mei

Mededelingen uit het convent

Afwezigheid Adam Ricketts

Adam is afwezig van maandag 20 tot en met woensdag 22 april in
verband met de nationale synode in Zeist. In noodgevallen kan er
contact opgenomen worden met Obe Bootsma (06-53125122)

Ministranten

De Mensenwijdingsdienst vormt het centrum van ons gemeenteleven
— en daarmee ook van de sacramenten als geheel. Een wezenlijk
onderdeel van het kunnen voltrekken van de sacramenten, en in het
bijzonder van de Mensenwijdingsdienst, is de actieve aanwezigheid van
de gemeente. Deze aanwezigheid bestaat niet alleen uit aandacht en
innerlijke betrokkenheid, maar krijgt ook een zichtbare vorm: het
ministreren. Ministreren is niet in de eerste plaats het “helpen” van de
priester. Het is een eigen, wezenlijke deelname aan de dienst. In de
gewaden treden ministranten naar voren als vertegenwoordigers van
de gemeente, en maken zij het mede mogelijk dat wat in het sacrament
wil gebeuren, ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Zonder ministranten
kan de Mensenwijdingsdienst niet voltrokken worden. We zouden



kunnen denken: kan de priester dit niet zelf doen? Maar daar gaat het
niet om. Het gaat erom dat de gemeente — door middel van de
ministranten — ook liturgisch en cultisch actief aanwezig is in de dienst.

Binnen onze gemeente is er een kleine, trouwe groep die zich met
toewijding inzet om dit mogelijk te maken. Tegelijk is er behoefte aan
versterking. Misschien leeft bij velen de gedachte: dat kan ik niet, ik
maak fouten, ik voel mij daar onzeker bij. Dat is heel begrijpelijk — en
tegelijk: vrijwel iedereen die deze weg is gegaan, heeft dat zo ervaren.
Fouten horen erbij. Daar gaat het niet om. Wat gevraagd wordt, is niet
volmaaktheid, maar bereidheid. En niemand wordt zomaar in het diepe
geworpen. Je wordt stap voor stap begeleid, zodat je het ministreren
geleidelijk eigen kunt maken. Daarom een uitnodiging aan allen:
overweeg om te gaan ministreren.

Het is een dankbare taak, die je eigen verbinding met de
Mensenwijdingsdienst en de sacramenten op een diepe manier kan
verdiepen en verinnerlijken.

En we doen dit niet alleen. De dienst wil plaatsvinden — en vanuit de
geestelijke wereld wordt ons de kracht en genade geschonken om
daaraan mee te werken. Neem gerust contact met mij op. Graag gaan
we samen deze weg, opdat de dienst kan plaatsvinden. Adam Ricketts

Doop

Op zondag 12 april, na de Mensenwijdingsdienst, rond 12.00 uur, vindt
de doop plaats van de kinderen van de familie Koopmans. Het is een
bijzonder en feestelijk moment, ook omdat het om vier kinderen gaat.
leder kind wordt afzonderlijk gedoopt, en elke doop staat op zichzelf.
Dit betekent dat het geheel ongeveer een uur zal duren, waarbij zich
telkens een nieuwe doopgemeenschap vormt rond het kind dat
gedoopt wordt. Zo worden de kinderen — van jong tot oud — één voor
één gedoopt. Allen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn.



Johannesevangelie

Meer dan drie jaar lang hebben we ons met veel dankbaarheid,
vreugde en verwondering beziggehouden met het Johannesevangelie.
Stap voor stap zijn we een weg gegaan, van begin tot einde, door dit
imposante, mysterieuze en tegelijkertijd zo nabije getuigenis van de
evangelist Johannes. Het is bijzonder om terug te denken aan alle
mooie gesprekken die onze samenkomsten hebben gebracht. Daar
denken we met liefdevolle dankbaarheid aan terug. In de komende
bijeenkomsten willen we dit gezamenlijke werk tot een afronding
brengen. Daarna zullen we een pauze inlassen. Na de zomer hopen we
de evangeliegroep weer op te pakken, waarbij we ons zullen richten op
het Lucasevangelie. Over de precieze data en werkwijze volgt te zijner
tijd nadere informatie. Data: 26 maart (afrondende bijeenkomst)

Toelichting op het programma

De Stille Week

De week voor Pasen wordt Stille Week genoemd. Eigenlijk is dat een
paradox, want deze week is allesbehalve stil wanneer we de
indringende woorden en beelden van het evangelie volgen. Dit jaar
willen we net als vorig jaar iedereen die daar behoefte aan heeft de
gelegenheid bieden om de weg naar Paaszondag en de Opstanding te
beleven met diensten, inhoudelijke bijdragen en momenten van
bezinning. Het is een intensieve week met een rijk programma, maar
uiteraard is iedereen vrij om deel te nemen aan wat bij hem of haar
past. Elke bijdrage staat op zichzelf en kan onafhankelijk van de andere
bezocht worden, net zoals de diensten en andere cultische momenten.
Wij hopen op deze manier ruimte te scheppen voor bezinning en
verdieping voor wie daar naar zoekt.

Gedurende de Stille Week zal er elke dag een bijdrage zijn rond de
Kruiswoorden van Christus. Elke bijdrage vindt plaats na de betreffende
mensenwijdingsdienst. Op deze wijze willen we ruimte bieden voor



verdieping en bezinning in deze wereldhistorische week — een
intensieve bedetocht op weg naar Pasen.

Zondag: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen."
Maandag: "Voorwaar, |k zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs
zijn."

Dinsdag: "Vrouw, zie, uw zoon!" en tot de discipel: "Zie, uw moeder!"
Woensdag: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"
Donderdag: "Mij dorst."

Vrijdag: "Het is volbracht."

Zaterdag: "Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest."

Het Onze Vader

Het afgelopen jaar hebben wij samen stilgestaan bij de woorden van
het Onze Vader. In korte inleidingen en open gesprekken verdiepten we
ons in dit gebed dat al duizenden jaren mensen troost, moed en
richting schenkt. Wat betekenen deze woorden voor ons vandaag? Hoe
kunnen we een persoonlijke verhouding ontwikkelen tot hun kracht en
werking in het dagelijks leven? ledereen is van harte welkom om mee
te luisteren, te delen en samen te zoeken naar een dieper verstaan van
dit oeroude gebed. In de laatste afrondende bijeenkomst staan wij stil
bij deze inspirerende en dragende woorden. Na de zomer beginnen we
met een nieuw thema, dat we in de loop van het jaar samen zullen
dragen. Data: 22 maart na de dienst.

Inhoudelijke bijdrage — zondag 10 mei

Op zondag 10 mei zal Cilia ter Horst na de mensenwijdingsdienst een
inhoudelijke bijdrage verzorgen. Het precieze thema wordt nog nader
bekendgemaakt, maar het belooft een moment van verdieping en
bezinning te worden. Wij zijn dankbaar dat Cilia haar inzichten en
betrokkenheid met ons wil delen. Van harte uitgenodigd om na de
dienst te blijven en deze bijdrage bij te wonen.



Donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag

Adam Ricketts en Liesbeth Liinnemann zullen na de
mensenwijdingsdienst met gesprek en euritmie inhoudelijk stilstaan bij
de genezende krachten van deze bijzondere dag. Van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.

Berichten uit de gemeente

Stiltewandeling Hemelvaartsdag

Op donderdag 14 mei-Hemelvaartsdag, zonsopgang 5.47 uur - is er de
mogelijkheid om aan een stiltewandeling door de Rekerhout mee te
doen. In de mooiste tijd van het jaar valt hier enorm veel te zien, te
beluisteren en te ervaren.

We vertrekken om 7.30 uur vanaf de kerk en wandelen in stilte 30-45
minuten door de Rekerhout. Aansluitend drinken we thee in de kerk en
wisselen we onze ervaringen uit. Opschrijfboekje meenemen wordt
aanbevolen. Aanmelden bij Wilma Bos

Berichten uit de werkgroepen

Werkochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Op de eerste zaterdag van de maand komen we samen om zorg te
dragen voor ons kerkgebouw. Dat betekent niet alleen schoonmaken
en opruimen, maar ook het verzorgen van de sfeer en levenskrachten
die in en om het gebouw werkzaam zijn. Zo ontstaat er een lichte en
harmonieuze stemming die iedereen kan ervaren die binnenkomt. Het
samen werken is niet alleen nuttig, maar ook fijn en verbindend. In een
goede en rustige sfeer geven we handen en voeten aan onze
bereidheid om te zorgen voor het huis waarin mensen zich verzamelen
rond het altaar, waar Christus verschijnt. ledereen is welkom om mee
te doen! Volgende werkochtenden: 11 april, 2 mei



Redactie gemeenteberichten

In de afgelopen periode heeft Cilia ter Horst zich met zorg en
toewijding ingezet voor de redactie van de gemeenteberichten. Wij
willen haar daarvoor van harte danken. Haar nauwkeurigheid en
betrokkenheid hebben er mede toe bijgedragen dat de
gemeenteberichten steeds weer verzorgd en tijdig konden verschijnen.
Tegelijkertijd zijn wij verheugd dat Cora Wildeboer de redactie komt
versterken. Wij heten haar van harte welkom en zien uit naar de
samenwerking. Cilia blijft gelukkig betrokken bij de verzending van de
digitale nieuwsbrieven, waarvoor wij haar eveneens dankbaar zijn.

Het huishoudboekje van de Lukaskerk

Als Christengemeenschap hanteren wij het volgende uitgangspunt:
Leden en belangstellenden maken met hun bijdragen duidelijk dat zij
gezamenlijk de Christengemeenschap in stand willen houden en verder
ontwikkelen. Haar voornaamste bron van inkomsten is schenkgeld.
Daarnaast verrichten leden en belangstellenden veel vrijwilligerswerk
om de sacramenten in praktische zin te kunnen laten plaatsvinden.
Rekening houdend met ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel,
vraagt de Christengemeenschap geen vaste bijdrage, maar vraagt de
leden om naar vermogen bij te dragen. De inkomsten van de
gemeenten bestaan uit de regelmatige bijdragen van leden en
belangstellenden.

leder jaar staan wij individueel én gezamenlijk voor deze uitdaging. Het
is fijn als de penningmeester aan het einde van het jaar een oproep
doet om een extra schenking over te maken dat hier ook op wordt
gereageerd. Voor sommigen is het een herinnering en voor anderen
een signaal om nogmaals de eigen financiéle ruimte te bekijken en daar
daadwerkelijk op te reageren. Met grote dankbaarheid worden deze
schenkingen in ontvangst genomen.



Jaarlijks keert het persoonlijk antwoord geven op voornoemd
uitgangspunt weer terug. Ter overweging wil ik het volgende aan u
meegeven om mee te nemen in de besluitvorming rondom dit thema.

- inflatie. Dit is een algemene stijging van de prijzen, waardoor geld
minder waard wordt en de koopkracht daalt. Een gegeven waar wij
allemaal mee worden geconfronteerd. Zo ook het huishoudboekje van
de Lukaskerk. Jaarlijks is dit gemiddeld ongeveer 2%. Je staat dan voor
de vraag: Hoe vind ik ruimte in mijn eigen huishoudboekje om ook mijn
schenking aan de Lukaskerk te verhogen. Bij automatische betalingen is
deze jaarlijkse terug- en vooruitblik een belangrijk aandachtspunt om
bewust bij stil te staan.

- schenking formulier. De Christengemeenschap heeft de ANBI-status (
Algemeen Nut Beogende Instellingen). Uw financiéle bijdragen aan de
kerk worden door de belastingdienst aangemerkt als giften en
schenkingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op
grond daarvan kunt u uw financiéle bijdragen aan de kerk als gift
aftrekken van uw belastbaar inkomen. Tot de aftrekbare giften behoren
ook uw periodieke schenkingen. Bij het invullen van deze gift op uw
belastingaangifte wordt er eerst een drempelbedrag aangegeven voor
u de rest als aftrekpost mag aftrekken.

- periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
indien deze berust op een overeenkomst tussen schenker en de
penningmeester van de Lukaskerk. Er wordt een formulier in de vorm
van een akte van schenking opgesteld met daarbij de aangegane
verplichting om de uitkeringen gedurende vijf of meer jaren ten minste
jaarlijks over te maken. Het voordeel hiervan is dat u 25% tot wel 40%
van uw schenking terugkrijgt via uw belastingaangifte. Meer informatie
hierover kunt u opvragen bij de penningmeester.

- legaat Het is mogelijk om via testamentaire beschikking legaten aan
de Christengemeenschap toe te kennen of de Christengemeenschap als
erfgenaam aan te wijzen. Legaten en erflatingen aan de



Christengemeenschap vallen onder een laag belastingtarief. Een en
ander dient wel besproken te worden met een notaris. (zie ook de
website http://www.christengemeenschap.nl/nalatenschap/)

Obe Bootsma (penningmeester)

De Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen: 100 jaar!

In 2026 is het een eeuw geleden dat de Christengemeenschap in
Nederland werd gesticht, op 13 november 1926 in Den Haag. Maar de
eerste openbare mensenwijdingsdienst, het sacrament van brood en
wijn in vernieuwde vorm, werd al op Palmzondag van dat jaar in Den
Haag gehouden. Kortom: In de Christengemeenschap zal gedurende het
jaar 2026 op verschillende momenten aandacht besteed worden aan
deze mijlpaal in onze geschiedenis.

We willen niet alleen in stilte maar ook zichtbaar, hoorbaar en tastbaar
stilstaan, terugkijken naar de weg die we hebben afgelegd en
vooruitkijken naar de toekomst:

In maart van het jaar 2026 zullen de priesters een retraite houden met
als thema: Welke vragen willen wij aan onszelf stellen om de komende
honderd jaar tegemoet te gaan?

* Later in het voorjaar — we denken aan de maand mei — zullen we met
de resultaten van deze retraite samen met landelijke groepen van de
Christengemeenschap deze vraag verder ontwikkelen. Hierbij denken
we bijvoorbeeld aan het landelijk bestuur en gemeentelijke besturen,
de kamporganisatie, penningmeesters, de landelijke muziekgroep, enz.
Daarna zullen we met de verschillende gemeenten in Nederland en
Belgié onze vragen en suggesties uitwisselen.

* Nadat op vrijdag 13 november de gemeente Den Haag haar eigen
jubileum heeft gevierd, zullen we de volgende dag, zaterdag 14
november, een landelijke viering in Den Haag houden.


http://www.christengemeenschap.nl/nalatenschap/
http://www.christengemeenschap.nl/nalatenschap/

De Christengemeenschap noemt zich ‘Beweging tot religieuze
vernieuwing.’ Die ondertitel impliceert, dat we voortdurend op weg
willen zijn. lets van die beweging willen we zichtbaar maken in de
volgende activiteiten:

* In de maanden september en oktober zullen de priesters twee keer in
een ‘carrousel’ andere gemeenten op zondagen bezoeken, zodat de
gemeenten op deze wijze over hun eigen grenzen kunnen kijken. We
hopen dat ook omgekeerd, gemeenteleden de gelegenheid zullen
nemen om door het jaar heen andere gemeenten te bezoeken.

* Een reizend muzikaal project is in voorbereiding. De componist
Francis Michels, lid van de Landelijke Muziekgroep, werkt aan een lied
dat in de verschillende gemeenten aangeboden en ingestudeerd zal
worden, om bij de viering op 14 november gezamenlijk uitgevoerd te
worden.

In de loop van het jaar zullen twee biografieén van stichters van de
Christengemeenschap in Nederland gepubliceerd worden. Heinrich
Ogilvie heeft ooit zijn autobiografie in het Duits gepubliceerd. Een
Nederlandse vertaling is in voorbereiding. Tevens zal de biografie van
een minder bekende priester van het eerste uur, Walter Gradenwitz,
worden gepresenteerd. In beide biografieén gaat het niet alleen om
een historisch document, maar vooral om de vraag, welke impulsen
deze stichters ertoe brachten om uit het niets hun pionierswerk te
beginnen — en hoe wij wellicht iets van deze impulsen verder kunnen
ontwikkelen.

* Verschillende auteurs zullen in samenspraak met Désanne van
Brederode, auteur en filosoof, artikelen over de Christengemeenschap
publiceren, om ook buiten onze kring aandacht te schenken aan deze
beweging.

Wij zullen in de loop van de komende maanden actuele berichten over
de voortgang van ons initiatief op de website plaatsen. Tevens nodigen



wij gemeenten uit om hun plaatselijke initiatieven met betrekking tot
de honderd jaar-viering te plaatsen.

De voorbereidingsgroep,

Bastiaan Baan, Jeroen Benschop, Liga Skujina

Vanuit de programmagroep

In dit jaar waarin wij stilstaan bij 100 jaar Christengemeenschap in
Nederland en Vlaanderen, zal ook binnen onze eigen gemeente worden
gezocht naar een passende manier om hieraan vorm te geven. De
programmagroep zal zich de komende tijd buigen over de vraag hoe wij
dit jubileum niet alleen herdenken, maar ook innerlijk kunnen
verdiepen. Daarbij staan vragen centraal als:

Wat beweegt ons?

Wat vernieuwt ons?

Vanuit deze vragen willen wij zoeken naar activiteiten en momenten
die werkelijk uit onze eigen gemeente voortkomen en ons gezamenlijk
kunnen dragen. In latere gemeenteberichten zullen wij u hierover
nader informeren.

Belangstelling in onze activiteiten of wens tot lidmaatschap

Wordt u graag op de hoogte gehouden van activiteiten van de kerk? Dit
kunt u per e-mail kenbaar maken bij het bestuur:
lukaskerkalkmaar@outlook.com.

Wilt u lid worden van de Christengemeenschap of wilt u hierover in
gesprek? Neemt u dan contact op met de geestelijke Adam Ricketts.

In Beweging, gemeenteberichten & digitale nieuwsbrief

De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vier keer per jaar
tegelijk met het kwartaalblad In Beweging van De
Christengemeenschap, te weten in augustus, november, maart en mei.
U kunt de beide boekjes uit de kerk meenemen of thuisgestuurd
krijgen. De kosten hiervan bedragen €35 per jaar, te voldoen op


mailto:lukaskerkalkmaar@outlook.com

onderstaande IBAN. Wilt u alleen de In Beweging op papier lezen, dan
bedragen de kosten €18 per jaar. De gemeenteberichten kunt u dan
raadplegen op
https://alkmaar.christengemeenschap.nl/gemeentebericht of per e-
mail toegestuurd krijgen.

De digitale nieuwsbrief stelt leden en belangstellenden op de hoogte
van eventuele programmawijzigingen en actuele berichten.
Aanmeldingen via: lukaskerkalkmaar@outlook.com.

Financién

Schenkingen en bijdragen van leden en belangstellenden vormen de
enige financiéle basis van de Christengemeenschap. Uw gift is
belastingaftrekbaar vanwege de ANBI-status van de kerk. Maak uw
bijdrage over op:

IBAN NLO5 INGB 0000 5169 40
t.n.v. De Christengemeenschap Alkmaar
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