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De waarheid die zichtbaar wordt 

Een zaadkorrel kun je in je hand houden. Je kunt haar bekijken en 
beschrijven. Toch weet je nog niet wat zij werkelijk is. Dat wordt pas 
zichtbaar wanneer zij zichzelf openbaart. In de aarde. In het ontkiemen. 
In het wortel schieten. In het groeien. In blad en bloem. In vrucht. En 
uiteindelijk ook in het verwelken. Pas door al deze verschijningsvormen  
toont zich haar waarheid. Onafhankelijk van onze mening. 
Onafhankelijk van onze aannames. Zo is het ook met de waarheid. 
Waarheid is niet iets wat wij maken. Niet iets wat wij aannemen omdat 
het ons past. Waarheid is iets wat zich openbaart. Iets wat wij leren 
waarnemen. Zij toont zich in de tijd. Zij gaat door verschijningsvormen 
heen. Wat eerst verborgen is, wordt zichtbaar. Stap voor stap. Christus 
spreekt over de Geest van de waarheid. Hij zegt dat deze Geest zal 
leiden. In de volle waarheid. En elders zegt Hij: Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Daarmee wordt waarheid iets levends. Zij is niet 
zomaar een gedachte. Niet zomaar een overtuiging. Zij is verbonden 
met Christus zelf. De volle waarheid is daarom geen bezit. Zij is een 
werkelijkheid waarin wij worden binnengeleid. Zoals het zaad pas wordt 
verstaan wanneer het zijn hele weg is gegaan, zo wordt waarheid 
herkenbaar wanneer wij haar volgen in het leven. En zo kan in de mens 
iets ontstaan. Een vermogen. Een innerlijk orgaan. Om waarheid waar 
te nemen. Daarom vraagt waarheid om geduld. Om aandacht. Om 
eerbied. Niet te snel oordelen. Niet te snel vastleggen. Niet te snel 
zeggen: nu weet ik het. Maar kijken. Luisteren. Meegaan. Want 
waarheid wordt niet alleen gedacht. Zij wordt waargenomen. En waar 
de Geest van de waarheid werkt, daar groeit in de mens het orgaan om 
haar te zien. Steeds helderder. Niet om te bezitten, maar om te 
herkennen. En om zelf, stap voor stap, waarachtiger te worden.  

Adam Ricketts 
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De Mensenwijdingsdienst 

Zondag​ om 10.30 uur (niet op 31 mei, 21 juni)                                                                                                                      

om 10.15 uur op Scorlewald (31 mei, 21 juni) 

Donderdag      ​om 10.00 uur (niet op 28 mei, 4 juni en 25     

                           juni en in juli en augustus) 

 

Op Tweede en Derde Pinksterdag (25 en 26 mei) om 10.00 uur 

De dienst zal op dinsdag 26 mei in het Engels zijn. De dienst op 

donderdag 28 mei komt hierdoor te vervallen. 

Op woensdag 24 juni (Johannes Tijd) is de dienst om 10.00 uur. De 

dienst van donderdag 25 juni komt hierdoor te vervallen. 

 

Let op: de deuren worden enkele minuten vóór het begin van de 
dienst al gesloten. Dit is zodat de dienst in alle rust kan beginnen en de 
deurwacht ook rustig kan plaatsnemen vóór aanvang.  
 
Hemelvaart 
Zondag 17 mei ​ ​ ​ ​ Joh. 16, 24-33​​
​ ​
Pinksteren 
Zondag 24 mei (Eerste Pinksterdag)​ ​ Joh. 14, 23-31​
Maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag)​ Joh. 14, 23-31​
Dinsdag 26 mei (Derde Pinksterdag)​ ​ Joh. 14, 23-31 
 
Trinitarische Tijd 
Zondag 31 mei​​ ​ ​ ​ Joh.   3,   1-21 
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Zondag 7 juni ​​ ​ ​ ​ Joh. 4, 1–19 
Zondag 14 juni ​ ​ ​ ​ Joh. 1, 43–51 
Zondag 21 juni ​ ​ ​ ​ Luk. 19, 1–10 

Johannes Tijd​
Woensdag 24 juni ​ ​ ​ ​ Mk. 1, 1–11 
Zondag 28 juni ​ ​ ​ ​ Mk. 1, 1–11 
Zondag 5 juli ​ ​ ​ ​ ​ Joh. 3, 23–36 
Zondag 12 juli ​​ ​ ​ ​ Joh. 5, 31–39 
Zondag 19 juli ​​ ​ ​ ​ Matt. 11, 2–15 

Trinitarische Tijd​
Zondag 26 juli ​​ ​ ​ ​ Mk. 8, 27–38 
Zondag 2 augustus ​ ​ ​ ​ Matt. 7, 1–15 
Zondag 9 augustus ​ ​ ​ ​ Luk. 15, 11–32 
Zondag 16 augustus ​ ​ ​ ​ Luk. 9, 1–17 
Zondag 23 augustus ​ ​ ​ ​ Luk. 18, 35–43 
Zondag 30 augustus ​ ​ ​ ​ Mk. 7, 31–37 

Liederen in de Mensenwijdingsdienst 
Hemelvaart: ​ Verrezen is de Heer, God is Liefde 
Pinksteren: ​ Weerschijn van Gods Genade-Kracht, God is Liefde 
Triniteit: ​ Weerschijn van Gods Genade-Kracht, God is Liefde 
Johanni: ​ Wij staan voor U o Heer, de Vrede Gods  
Triniteit: ​ Wij staan voor U o Heer, de Vrede Gods  

 
De zondagsdienst voor de kinderen 
Twee keer per maand vindt de kinderdienst plaats met voorafgaand een 
verhaal voor de kinderen met hun ouders of begeleiders, aanvang 
09.30 uur. De dienst voor de kinderen van 7 jaar en ouder begint om 
10.00 uur. Data: 24 mei, 14 en 28 juni. In juli en augustus vervalt de 
kinderdienst en begint weer na de zomer op 13 september. 
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Mededelingen uit het convent 

Afwezigheid Adam Ricketts 

Adam Ricketts is afwezig van maandag 1 juni tot en met vrijdag 5 juni in 
verband met de internationale synode in Stuttgart. In verband met het 
International Youth Camp is hij tevens afwezig van maandag 20 juli tot 
en met vrijdag 14 augustus. 

In noodgevallen kan contact worden opgenomen met Obe Bootsma 
(06-53125122). 

In juli en augustus vervallen de donderdag-diensten. Tijdens de 
afwezigheid van Adam Ricketts gaan de zondagsdiensten in principe 
door, afhankelijk van vervanging. Hierover zal de gemeente nader 
worden geïnformeerd. 

Terugblik op de Stille Week 
Het was een mooie en intensieve week, waarin wij werden uitgenodigd 
Christus te volgen op zijn weg naar dood en opstanding. Het is altijd een 
bijzondere ervaring om, na de vele weken van zwart, ook weer het rood 
op het altaar mee te maken en de bijzondere woorden te horen die 
spreken van grote vreugde en hoop. 

Het is een vreugde die niets wegneemt van de ernst van deze tijd, maar 
die voortvloeit uit de hoop die de opstanding van Christus ons schenkt, 
zodat wij met vernieuwd vertrouwen het leven tegemoet kunnen gaan 
— ondanks alles wat zich in onze eigen biografie en in de wereld kan 
afspelen. 

Wij zijn dankbaar voor alle bijdragen die mensen geschonken hebben: 
bijzondere, mooie, persoonlijke en verdiepende bijdragen. Ook zijn wij 
dankbaar voor allen die het mogelijk maken dat alles kan plaatsvinden: 
de ministranten, de deurwacht, de muzikanten, de mensen die 
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gewaden strijken, die voor koffie en thee zorgen en die de ruimtes 
verzorgen en allen die op welke manier dan ook gewoon aanwezig 
waren. 

Zo ontstaat de bedding waarin de dienst, waar het ons allen om gaat, 
kan plaatsvinden: een gedragen bedding, mogelijk gemaakt door de 
verbondenheid die mensen hebben met dit altaar en daardoor ook met 
elkaar — een christengemeenschap. 

Wat is de kinderdienst? 
De kinderdienst in de Christengemeenschap biedt kinderen een ruimte 
van rust, eerbied en verwondering. Kinderen dragen deze krachten vaak 
al vanzelfsprekend in zich. In de kinderdienst krijgen zij de gelegenheid 
om die innerlijke houding bewust te beleven en te oefenen voor het 
altaar. Voorafgaand aan de kinderdienst is er een korte samenkomst 
met ouders, kinderen en allen die daar graag bij aanwezig willen zijn. 
We luisteren dan naar een vertelling. Vaak is dat een verhaal uit het 
evangelie, of een ander mooi verhaal dat aansluit bij de wereld van het 
kind. Ook zingen we met elkaar. Deze samenkomst heeft een vrij 
karakter. Zij wil niet beleren, maar uitnodigen. In onze drukke wereld 
zijn momenten van stilte en bezinning niet altijd vanzelfsprekend. Juist 
daarom wil de kinderdienst een heldere en veilige plek zijn. Een plek 
waar kinderen, in vrijheid, even kunnen thuiskomen in iets dat hen diep 
vertrouwd kan zijn. De kinderdienst wil niet overtuigen of 
geloofsopvattingen opleggen. Zij biedt eenvoudigweg een ruimte 
waarin eerbied, openheid en ontmoeting met het geestelijke ervaren 
kunnen worden. In korte woorden, eenvoudige gebaren en vaste 
ritmiek ontstaat een sfeer die het innerlijke weten van het kind 
aanspreekt. Zo kan er een ervaring groeien die later in het leven tot 
steun kan zijn. Zonder dat het kind iets hoeft te vinden of te bewijzen. 
De kinderdienst is daarmee een klein maar wezenlijk moment. Een plek 
van rust, verbinding en openheid, midden in de wereld van het kind. 
Iedereen is van harte welkom. Ouders die vragen hebben over de 
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kinderdienst of hun kind willen aanmelden, zijn van harte welkom om 
contact op te nemen met de priester: Adam Ricketts – 
A.J.Ricketts@proton.me  

Ministranten 
De Mensenwijdingsdienst vormt het centrum van ons gemeenteleven 
— en daarmee ook van de sacramenten als geheel. Een wezenlijk 
onderdeel van het kunnen voltrekken van de sacramenten, en in het 
bijzonder van de Mensenwijdingsdienst, is de actieve aanwezigheid van 
de gemeente. Deze aanwezigheid bestaat niet alleen uit aandacht en 
innerlijke betrokkenheid, maar krijgt ook een zichtbare vorm: het 
ministreren. Ministreren is niet in de eerste plaats het “helpen” van de 
priester. Het is een eigen, wezenlijke deelname aan de dienst. In de 
gewaden treden ministranten naar voren als vertegenwoordigers van de 
gemeente, en maken zij het mede mogelijk dat wat in het sacrament wil 
gebeuren, ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Zonder ministranten kan 
de Mensenwijdingsdienst niet voltrokken worden. We zouden kunnen 
denken: kan de priester dit niet zelf doen? Maar daar gaat het niet om. 
Het gaat erom dat de gemeente — door middel van de ministranten — 
ook liturgisch en cultisch actief aanwezig is in de dienst. 

Binnen onze gemeente is er een kleine, trouwe groep die zich met 
toewijding inzet om dit mogelijk te maken. Tegelijk is er behoefte aan 
versterking. Misschien leeft bij velen de gedachte: dat kan ik niet, ik 
maak fouten, ik voel mij daar onzeker bij. Dat is heel begrijpelijk — en 
tegelijk: vrijwel iedereen die deze weg is gegaan, heeft dat zo ervaren. 
Fouten horen erbij. Daar gaat het niet om. Wat gevraagd wordt, is niet 
volmaaktheid, maar bereidheid. En niemand wordt zomaar in het diepe 
geworpen. Je wordt stap voor stap begeleid, zodat je het ministreren 
geleidelijk eigen kunt maken. Daarom een uitnodiging aan allen: 
overweeg om te gaan ministreren.​
Het is een dankbare taak, die je eigen verbinding met de 
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Mensenwijdingsdienst en de sacramenten op een diepe manier kan 
verdiepen en verinnerlijken. 

En we doen dit niet alleen. De dienst wil plaatsvinden — en vanuit de 
geestelijke wereld wordt ons de kracht en genade geschonken om 
daaraan mee te werken. Neem gerust contact met mij op. Graag gaan 
we samen deze weg, opdat de dienst kan plaatsvinden. Adam Ricketts 

 
Uit het sacramentele gemeenteleven  
Op 12 april vond de doop plaats van de kinderen van de familie 
Koopmans. ​
 
Toelichting op het programma 

 
Zondag 24 mei Pinksteren 
Adam Ricketts verzorgt een inleiding en gesprek rondom de epistel van 
de Pinkstertijd waarin de genezende kracht van de geest als Wereld Arts 
beschreven wordt. Wat is werkelijke gezondheid en waarom hebben we  
daar vooral de geest bij nodig? Na de mensenwijdingsdienst. 
 
Zondag 14 juni na de mensenwijdingsdienst 
Arij van der Vliet verzorgt een inhoudelijke bijdrage. Na de 
mensenwijdingsdienst. 
 
Zondag 28 juni Johannes 
Adam Ricketts zal een inleiding geven geïnspireerd door het epistel van 
de Johannes Tijd waarna er ruimte is voor gesprek. Na de 
mensenwijdingsdienst. 
 
 
 

 

9 

 

 
 



Zomerprogramma 
Ook dit jaar willen we weer een zomerprogramma organiseren. Juist in 
de wat stillere zomermaanden kan het fijn zijn momenten te hebben 
waarop wie dat wil toch bij elkaar kan komen: om elkaar te ontmoeten, 
iets inspirerends te horen of te doen, en samen een eenvoudige lunch 
te delen. 
In het verleden werden deze bijeenkomsten altijd zeer gewaardeerd. 
Allerlei verschillende activiteiten kwamen aan bod: van tekenen en 
schilderen tot wandelen, tuinen bezoeken en samen in gesprek zijn. 
Juist de eenvoud, de ontmoeting en het samen beleven van iets moois 
gaven deze ochtenden hun eigen karakter. 

Het zomerprogramma vindt plaats op donderdag 16 juli en donderdag 
13 augustus, beide keren van 11.00 tot 12.30 uur. 

In een latere nieuwsbrief volgt meer informatie over de invulling van 
deze bijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom. 

Berichten uit de werkgroepen 
Werkochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
Op de eerste zaterdag van de maand komen we samen om zorg te 
dragen voor ons kerkgebouw. Dat betekent niet alleen schoonmaken en 
opruimen, maar ook het verzorgen van de sfeer en levenskrachten die 
in en om het gebouw werkzaam zijn. Zo ontstaat er een lichte en 
harmonieuze stemming die iedereen kan ervaren die binnenkomt. Het 
samen werken is niet alleen nuttig, maar ook fijn en verbindend. In een 
goede en rustige sfeer geven we handen en voeten aan onze bereidheid 
om te zorgen voor het huis waarin mensen zich verzamelen rond het 
altaar, waar Christus verschijnt. Iedereen is welkom om mee te doen! 
Volgende werkochtenden: 6 juni, 4 juli, in augustus is er even 
vakantie! 
 
Belangstelling in onze activiteiten of wens tot lidmaatschap 
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Wordt u graag op de hoogte gehouden van activiteiten van de kerk? Dit 
kunt u per e-mail kenbaar maken bij het bestuur: 
lukaskerkalkmaar@outlook.com.  
Wilt u lid worden van de Christengemeenschap of wilt u hierover in 
gesprek? Neemt u dan contact op met de geestelijke Adam Ricketts. 
 
In Beweging, gemeenteberichten & digitale nieuwsbrief​
De gemeenteberichten van de Lukaskerk verschijnen vier keer per jaar 
tegelijk met het kwartaalblad In Beweging van De 
Christengemeenschap, te weten in augustus, november, maart en mei. 
U kunt de beide boekjes uit de kerk meenemen of thuisgestuurd 
krijgen. De kosten hiervan bedragen €35 per jaar, te voldoen op 
onderstaande IBAN. Wilt u alleen de In Beweging op papier lezen, dan 
bedragen de kosten €18 per jaar. De gemeenteberichten kunt u dan 
raadplegen op 
https://alkmaar.christengemeenschap.nl/gemeentebericht  of per 
e-mail toegestuurd krijgen. 
De digitale nieuwsbrief stelt leden en belangstellenden op de hoogte 
van eventuele programmawijzigingen en actuele berichten. 
Aanmeldingen via: lukaskerkalkmaar@outlook.com. 
 
Financiën 
Schenkingen en bijdragen van leden en belangstellenden vormen de 
enige financiële basis van de Christengemeenschap. Uw gift is 
belastingaftrekbaar vanwege de ANBI-status van de kerk. Maak uw 
bijdrage over op: 

 
IBAN​ NL05 INGB 0000 5169 40  ​
t.n.v.​ De Christengemeenschap Alkmaar 
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Lukaskerk​ Oude Kanaaldijk 9/11, 1825 AT Alkmaar 

Secretariaat: lukaskerkalkmaar@outlook.com 

Website: www.christengemeenschap.nl​
https://alkmaar.christengemeenschap.nl 

 

Geestelijke​ ​Adam Ricketts​ ​ ​ ​ ​ 06-42588147 

Bestuur​ ​John den Olden (voorzitter: voorzitterlukaskerk@outlook.com), ​
​Obe Bootsma (penningmeester), Tineke Pander, (bestuurslid), ​
​Cora Wildeboer (bestuurslid), Adam Ricketts (geestelijke) ​
​Contactadres​   lukaskerkalkmaar@outlook.com   

Bibliotheek​ ​Greet van Veen​   greetvanveen54@gmail.com​ 06-30865518 

Bloemen​ ​Joke Boersema​   ​ ​ ​ ​ 072-5610555​
​Marian Weijer-Smit​ ​ ​ ​ 06-13793361  

Boekentafels        ​Greet van Veen​   greetvanveen54@gmail.com​ 06-30865518​
​               ​ Bankoverschrijvingen op de IBAN van de kerk  o.v.v. boektitel 

Deurwacht            ​Greet van Veen ​   greetvanveen54@gmail.com​ 06-30865518 

Financiën ​ Obe Bootsma​ penningmeesteralkmaar@christengemeenschap.nl  

IBAN​ ​   NL05 INGB 0000 5169 40 ​
​ t.n.v. ​ ​   De Christengemeenschap Alkmaar​   

Koffie en thee ​ Bea Dijkman (coördinatie)​​ ​ ​ 072-5092613 

Ministranten​ Bert Erends​   BertErends@proton.me  

Onderhoud​ Arij van der Vliet​   arijvliet@gmail.com ​ ​ ​  

Sociaal meldpunt  Obe Bootsma​   obebootsma@gmail.com​​ 06-53125122 

Tuin ​ ​  Vacant 

Muziekgroep​  Erik Beemster​   info@erikbeemster.nl 

 

➢​ Redactie Gemeenteberichten: Adam Ricketts en Cora Wildeboer 
➢​ Druk: Drukkerij Peters, Amsterdam, Foto voorpagina: Oscar Westen 
➢​ Verschijningsdatum volgend gemeentebericht: 15 september 2026  
➢​ Inleveren kopij voor 1 september 2026: lukaskerkalkmaar@outlook.com 
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